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RK Geloofsgemeenschap òSint Franciscus van Assisi±ò 

Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen  
E-mail: info@parochie -oosthuizen.nl  - www.parochie -oosthuizen.nl  

 
Pastoor:  Marcelo Salão Rocha  

Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp  
T 0299 67 14 56 ï 06 46847043 

E-mail: marcelaonl@gmail.com  
 

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO  0367301865 
Banknr. Actie Kerk balans NL69RABO  0367302020 

 
Franciscus-team 

Vicevoorzitter : André Konijn (0299 403217) 
Secretaris : Bernadet Vrolijk (0299 403725) 

Penningmeester : Nico de Wit (0299 681320) en Hans Karels 

vieringen  

zondag 10.00 uur (niet de 2 e zondag van de maand)  
2e zaterdag van de maand 19.00 uur  

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans  
 

Pastorale zorg: kapelaan Mariusz Momot, 06 27402368 
Werkgroep Huisbezoek 

Ben Maas, Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen 0299 40 16 82 
Trees Vrolijk, Oosteinde 60, 1474 MD Oosthuizen 0299 40 15 55 

 

Regio parochie òMaria, Moeder van Godò 
Website: (nieuw)  
www.parochie -maria -moeder -van-god.nl  
Voorzitter: Marcelo Salão Rocha 
Vicevoorzitter: functie vacant  
Secretare sse: Paula Rozenbroek 
parochiemariamoedervangod@ outlook.com   
Penningmeester: Hans Karels  
hanskarels@live.nl of 0299-434729 
Leden: 
Frank de Wit, Henk van Bremen,  
Marja van Dam en Theo Conijn 
 

mailto:info@parochie-oosthuizen.nl
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Voorwoord op advent en kersttijd 2018 
 
Beste parochianen 
 
n een bekend lied uit de 19e eeuw, zingen wij: ñO kom, o kom 
Immanuel, verlos uw volk, uw Israël (...) Weest blij, weest blij, o 
Isra±l, Hij is nabij Immanuelò. Ieder jaar in deze periode, roepen 

wij onze lieve Heer aan om bij ons te komen. In de kerkelijke 
traditie noemen wij deze periode Adventstijd. De adventstijd komt 
van het Latijnse woord adventus, wat 'komst' betekent. Wij leven 
naar de Kerst toe, het feest van de komst van Jezus in de wereld. 
In de liturgie wordt die periode in vier zondagen ingedeeld. Dat de 
adventtijd een periode is die de Kerst voorafgaat weet bijna 
iedereen. De adventskransen versieren onze kerken en de deuren 
van onze huizen, sommigen laten een lichtgevende adventsster 
voor het raam hangen. .Minder bekend, maar minstens even 
belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te 
verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd 
een belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging. Dit 
aspect van de komst van de Heer verbreedt ons perspectief en 
stelt ons open voor de eeuwigheid.  
 
Als gelovige mensen zitten wij ergens tussen deze twee 
belangrijke momenten in de geschiedenis van de mensheid. Bij 
Kerst staan wij even stil bij de menswording van Jezus. Net als de 
eerste christenen in het Oosten vragen wij ons af, hoe het toch 
mogelijk was dat de Zoon van God als een ógewoonô Mens naar 
deze wereld was gekomen? Deze gedachte sluit aan bij het idee 
om door bezinning en gebed naar de Kerst toe te leven. Pas in de 
zesde eeuw drong de traditie van ñAdventò door in de kerk van 
Rome. Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus 
Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de 
huidige lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die 
met de Advent niet alleen de historische menswording van 
Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van 
Christus in de eindtijd. De ene komst van de Heer is al meer dan 
2000 jaar een verleden tijd, de andere staat ons nog te wachten 
maar we vragen ons af: ñZijn die twee momenten eigenlijk de 
enige momenten waarin Christus naar ons toekomt?ò 
 Natuurlijk niet. Dankzij de liturgische vieringen kunnen wij de 

I 
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komst van de Heer meerdere malen ervaren. Wij geloven vast dat 
Jezus bij ons komt iedere keer dat zijn woord wordt voorgelezen, 
wanneer het eucharistische offer op het altaar plaatsvindt, 
wanneer de overige sacramenten van de Kerk worden gevierd. 
God is dynamisch. Hij laat zich niet vastbinden in de tijd. De 
liturgie biedt ons de gelegenheid het mysterie van Zijn tegen-
woordigheid onder ons te zien en te voelen. Het leven staat niet 
stil. Wij gaan door het leven en God wil met ons meegaan. 
Moge onze adventstijd anno Domini 2018, werkelijk een periode 
zijn waarin we ons goed kunnen voorbereiden op de ontmoeting 
met de Heer. Tijdens de Kerstviering, aan tafel met onze dierbaren 
of op een ander gunstig moment kunnen wij de Heer ontmoeten 
en vreugde ervaren vanwege zijn komst. Dat wens ik mijzelf en U 
van harte toe. Daarom zeg ik nogmaals:ò weest blij, weest blij o 
Isra±l, Hij is nabij, God met ons Immanuelò.  
Zalig Kerstmis.  
Kapelaan Mariusz. 
 
 

Nieuws uit de Parochievergadering 
 

Er is overleg geweest met het bestuur van de Caritas. Ze zoeken 
versterking van het bestuur uit de regio. We moeten actiever in de 
regio mensen zoeken die hulp nodig hebben. 

Het bisdom heeft pastoor Marcelo gevraagd voor overleg over  de 
invulling van de vitaliteitscan (de toekomst van de katholieke kerk 
tot 2025). 

De Eerste Communie voorbereiding is gestart met acht kinderen. 
De Vormselvoorbereiding gaat in het nieuwe jaar van start (uit 
Oosthuizen 2 kinderen). 

Jack Noë gaat op 8 december met pensioen, verder blijft hij wel 
beschikbaar voorwerkzaamheden in de parochie. 

Voortgang verkoop kerk Westbeemster: Hermon heeft reden 
gegeven voor het afhaken (geldgebrek, eerst lopende zaken 
afhandelen).Via Jan Ros is een nieuwe investeerder gevonden. 
Die heeft een exclusiviteitcontract tot en met januari 2019 (wij 
mogen tot die tijd niet met anderen in zee gaan). Subsidie 
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schilderwerk nog niet binnen. Het Prins Bernhard fonds heeft wel 
een subsidie van  ú 5500.00 toegezegd. De SIM subsidie voor 
komende 6 jaar voor Westbeemster is afgewezen. 

Financiën: Docbase (ledenadministratieprogramma) wordt de 
opvolger van Navision en wordt het eerst ingevoerd, daarna komt 
Exact Online (boekhouding) ingevoerd. 

Momenteel zijn er veel vrijwilligers te werk in verpleeghuizen om 
vieringen e.d. te organiseren. Pastoor Marcelo en Marius gaan de 
communie rondbrengen in de verpleeghuizen. 

De tarievenlijst is van 1 januari 2015. De tarieven blijven nog een 
jaar hetzelfde. 

Pastoor en Marius zijn op priesterretraite geweest in Israël. Luis 
Weel is thans naar Israël. 

De KBO (Katholieke Bond voor Ouderen met ongeveer 200 leden 
in De Rijp) wil samenvoegen met andere bonden. Het wordt dan 
een vereniging met christelijke waarden.  

De dirigent en organist van het dameskoor in de Rijp is gestopt en 
er is nog geen opvolger. 

Ik stop met het bestuurswerk in de parochie per 31 december en 
Frank de Wit wordt mijn opvolger in het parochiebestuur. 

Nico de Wit. 

 
 
 

 
 
Adventsactie werft in de weken voorafgaand aan Kerstmis 

fondsen voor ontwikkelingsprojecten. We geloven in de waarde 

van relaties en kleinschalige projecten. De kernboodschap van de 

Adventsactie is "Kom samen in actie om hoop te brengen in het 

Licht van Kerstmis". Er is geen duisternis in staat om licht te 

overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste 

duisternis verdrijven. 
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Duizenden mensen in Nederland spannen zich via de katholieke 

gemeenschap belangeloos in om mensen in ontwikkelingslanden 

te helpen met hun ontwikkeling. Adventsactie geeft deze 

vrijwilligers een steuntje in de rug. Kleinschalig, doordacht, 

toegewijd. Compassie in actie. 

We houden een deurcollecte op 16 december. 
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Nachtkerstviering in de Grote Kerk te 
Oosthuizen 
 
Op kerstavond maandag 24 december om 22 uur, bent u welkom 
om het kerstfeest mee te vieren. 
Met het Franciscuskoor  onder leiding van organist H. de Waart 
willen we samen  meezingen en luisteren naar het kerstverhaal in 
de eucharistieviering. 
 
 

KERSTMIS: familieviering  
Gezinsviering  Eerste  Kerstdag 10.00 uur.  
 
Op Eerste Kerstdag: Feest van de Geboorte van Jezus, dinsdag 
25 december, is er een gezinsviering in onze kerk o.l.v. diaken 
Jack Noe. We willen met de kinderen 
een Kerstspel opvoeren  (en misschien 
kunnen we ook een film laten zien die 
deels opgenomen is in Warder.) 
Wie mee wil helpen tijdens deze viering 
kan het melden bij Ina Bouwman 
(inabouwman@live.nl)   
We hopen er weer een mooie 
Kerstviering van te maken, 
Ina 
 
 

Meer katholieken 
 
Het aantal katholieken is wereldwijd met ruim veertien miljoen 
toegenomen.  
De groei, van de in totaal 1,3 miljard katholieken, vond vooral 
plaats in Afrika en de Amerika's. 
In Europa daalde het aantal katholieken voor het derde 
opeenvolgende jaar. 
Bron: Katholiek Nieuwsblad 9 november 2018 
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Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen   
'Recht voor ogenô is het thema voor de Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 
2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op 
de oproep om órecht te zoekenô in het Bijbelboek Deuteronomium 
en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in 
Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als 
basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht 
zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving 
voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en 
solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van 
Gebed voor de eenheid.  
In onze kerk houden we op zondag 20 januari een 
oecumenische viering.  
 
 

Jaarlijkse klaverjasavond 
 
Op vrijdag 25 januari 2019 is de jaarlijkse kaart/spelletjesavond in 
het zorgcentrum.  
De entree is 7,5 Euro per persoon. 
We beginnen om 19.30 uur. De koffie/thee staat klaar. 
U kunt zich voor deze gezellige avond aanmelden bij:  
Anita Neefjes, tel: 06 46157482 of Frank de Wit, tel: 06 55346611. 
 
Graag tot ziens op vrijdag 25 januari. 
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Kerststallententoonstelling Monnickendam 
 

In de HH. Antonius- en Nicolaaskerk aan het Noordeinde in 

Monnickendam is de jaarlijkse kerststallententoonstelling, 

van 9 t/m 30 december 2018.  

 

De kerststallenroute is nog mooier dan vorig jaar. Honderden 

kerststallen zijn te bewonderen in de Kapel van de RK kerk, elke 

dag van 12:00 tot 16:00 uur; alsmede in de etalages van winkels 

en bij particulieren. De route is te verkrijgen in de Kapel, bij 

Stichting Promotie Waterland en het museum. Tevens is de route 

te downloaden op www.onswaterland.nl/. Op eerste kerstdag is de 

tentoonstelling gesloten. Op zondag 9 december is er een 2e 

hands kerstmarkt in de Kerk en is ook de kerstexpositie al te 

bewonderen in de Kapel van de Kerk.  

 

 

De rijkdom van Gods aanwezigheid 
 

God is onze keizer en koning.  

Hij is de goede herder, de trouwe geleider. 

Hij is onze vader, onze beschermer. 

Hij blies onze levensadem in, Hij is ons behoud. 

Hij leidt sterren en planeten op hun baan, 

schenkt leven aan planten en dieren.  

Hij draagt de wereld op Zijn hand 

en waarborgt haar rustig voortbestaan. 

Hij woont in ons en opent het oog van ons verstand voor de eerste 

waarheden, 

fluistert ons Zijn eerste geboden in 

en dringt ons die te onderhouden.  

 

Zalige Titus Brandsma 1881 ï 1942 
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Eerste Heilige Communie 
 

Twee kinderen uit onze geloofsgemeenschap in Oosthuizen doen 

mee aan de Eerste Heilige Communie in Purmerend. Op 

zondagmiddagen komen zij daar bij elkaar voor de voorbereiding. 

Op zondag 12 mei om 10.00 uur is de Eerste Heilige Communie-

viering in de HH. Nicolaas en Catharinakerk.  

 

Een verslag van één van de kinderen:  

Pim en ik hebben op 11 november de eerste les van de eerste 

heilige Communie gevolgd. Er waren 7 kinderen, 3 jongens en 4 

meisjes. We mochten op de tafel staan om ons voor te stellen aan 

de twee begeleiders, toen gingen we met pastoor Marcello de kerk 

bekijken. Ik was nog nooit in de Nicolaaskerk in Purmerend 

geweest. De pastoor vertelde bij de waterbak waar kinderen 

worden gedoopt en hoe ze een kruisteken krijgen. Tijdens de les 

werden de werkboeken uitgedeeld waaruit we de komende 10 

lessen gaan werken. We beginnen en eindigen elke les met het 

Onze Vader en het Wees gegroet Maria.  

Stephanie Blankendaal (6 jaar) 

 
 
 
 
 

Adventsgedicht 
 

In het donker van de nacht brandt een sprankje van verlangen.  

Licht waarop de wereld wacht; hoop klinkt door in lofgezangen. 

Uit het duister komt het Leven, wordt in vuur en vlam gezet  

God heeft ons Zijn Zoon gegeven en de wereld werd gered  

Geven wij de vlam nu door aan alle volken, aan alle mensen  

dan klinkt straks een engelenkoor: dat zal ons allen vrede wensen. 
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Eén ster (gedicht) 
 

Eén ster maakt de lucht minder dreigend. 

Eén kaars maakt de nacht minder zwart. 

Eén hand maakt de weg minder eenzaam. 

Eén stem  maakt de dag minder stil. 

 

Eén vonk kan het begin van een vuur zijn. 

Eén noot het begin van een lied. 

Eén kind het begin van een toekomst. 

Eén wens het begin van een jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgedicht: Geboren 
 

Geboren in een stal 

Engelen vertelden het al 

Belofte aan Abraham vervuld 

Onze Redder, Jezus, geboren voor onze schuld 

Redder, geboren uit Maria; zij was bereid 

Engelenboodschap is wat de mens verblijdt 

Nog geeft God de tijd dat Zijn Blijde Boodschap zich verspreid! 
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Wist u dat? ... 
 

¶ Nico de Wit stopt met het bestuurswerk in de parochie per 31 
dec. Frank de Wit wordt zijn opvolger in het parochiebestuur. 

¶ Er twee kinderen uit onze parochie hun Eerste Communie 
gaan doen op zondag 12 mei in Purmerend? 

¶ We zijn op zoek naar een lector, die eens per maand in de 
viering zijn/haar medewerking wil verlenen (met o.a. de 
lezingen voorlezen.) 

¶ De Kerstsamenzang weer wordt gehouden op de 
zondagavond voor de kerst. Dit jaar op zondag 23 december 
om 19.00 uur. 

¶ De Nachtmis op 24 december weer als vanouds in de Grote 
Kerk wordt gehouden om 22.00 uur? 

¶ Het gas voor de verwarming van deze kerk gesponsord is door 
de fam. N. de Wit? 

¶ Op vrijdagavond 25 januari is de jaarlijkse kaartavond . Komt  
u ook gezellig klaverjassen? Het begint om half 8. 

¶ De Kerkbalans gaat in januari weer van start, de vrijwilligers 
komen weer bij u langs. 

¶ We gezamenlijk koffiedrinken op de eerste zondag  van de 
maand. U bent welkom. 

¶ U nog veel meer informatie over onze Franciscuskerk kunt 
vinden op de volgende website http://www.parochie-
oosthuizen.nl/ 

¶ Onze parochie elke zondag een Bloemengroet brengt aan 
zieke of actieve parochianen. Weet u iemand van onze 
parochie die een bloemetje verdient, geef het door aan Emmy 
Maas, Sylvia van der Kooij en Trees Vrolijk. 

http://www.parochie-oosthuizen.nl/
http://www.parochie-oosthuizen.nl/
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Kerkvloer weer hersteld 
 
De vloer in de kerk was al enige tijd ongelijk door verzakking. 
Maar de laatste tijd viel het op dat ook midden in de kerk de vloer 
begon door te buigen. Dit kon natuurlijk niet goed gaané 
Daarom heeft een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen 
gestoken om de kerkvloer van onderaf te repareren. Daarbij zijn er 
vier lange balken onder de vloer vervangen.  
Dat dit hoog nodig was en niet uitgesteld mocht worden, bewijst 
bovenstaande foto. Deze balken waren dus totaal verpulverd. 
 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben 
meegewerkt. 
 
 

Kerkwerk  
 
7    jan. t/m   12 jan. 2019         Trees Vrolijk     -  Aaf de   Hoop     
28  jan. t/m   2  febr. 2019              Dinie de Vries  -  Ina Bouwman  
  
Als je verhinderd bent wegens vakantie , ruil dan tijdig met 
een  ander.  
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Parochie -agenda 2 dec. t/m 3 fe br. 2019             
 
Zondag 2 december 
10.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan M. Momot  
Lektor: M. Kraakman, Koster: N. Snoek 
Gerard Hoedjes, Gonda Beerepoot-Bakker, Mevr. Steman-van der 
Mazen  
*Franciscuskoor 
 
Eerste vrijdag 
7 dec : 19.00 uur Rozenkransgebed en  Eucharistieviering  
 
Zondag 9 december Kwadijk  
10.00 uur Eucharistieviering met deken A. Bakker s.m.a.  
*Franciscuskoor 
 
Zondag 16 december 
10.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan M. Momot  
Lektor: mevr. A. de Hoop, Koster: A. de Hoop 
Overl. fam. de Wit-Rijper. 
*Franciscuskoor 
 
Zondag 23 december Geen kerk  in Oosthuizen  
Om 10 uur  Eucharistieviering in Purmerend met kapelaan M. 
Momot 
 
Zondagavond 23 december 19.00 uur Volkskerstzang  mmv o.a. 
het Franciscuskoor in de Grote kerk van Oosthuizen 
 
Maandagavond 24 december  
22.00 uur  KERSTNACHTVIERING in de Grote Kerk van 
Oosthuizen met pastoor L.  Weel 
Lektor: M. Kraakman,  Koster :  W. Vrolijk, N. Snoek. 
Lou Roet, Marjanne van den Brand- Horninge , Overl. fam. Snoek-
Kramer, Theo en Astrid Vrolijk, Overl. fam. Zomer- van der Gun, 
Bert Zomer, 
Overl. fam. Neefjes- Bibo, Gonda Beerepoot-Bakker,  Bep de Wit-
Zuurbier, Jaap en Cilia Buisman-Vlaar,  Overl. fam. Bouwman-van 
der Geest, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-Jansen, Adrie 
Jansen- Hooijmaijers, Truus Milatz-Zonneveld. 
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*Franciscuskoor  
 
Eerste Kerstdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis  
10.00 uur Gezins viering met pastor J. Noé  
Lektor: ?, Koster: Mevr. T. Weenink. 
Henk Weenink, En we bidden voor de Vrede en uit Dankbaarheid 
voor de fijne herinneringen aan Truus Milatz en overl. familie 
*Franciscuskoor 
 
Zondag 30 december   
10.00 uur Eucharistieviering met pastor M. Rocha  
Lektor: S. de Wit, Koster: M. Snoek 
Gods zegen over allen in het Nieuwe jaar 
*Franciscuskoor  
 
 
NIEUWJAARSDAG 1 januari,  11.00 uur in Purmerend   
Eucharistieviering met pastor M. Rocha 
 
 
Eerste vrijdag  
5 jan. 19.00 uur Rozenkransgebed en  Eucharistieviering  
 
 
Zondag 6 januari 2019 
10.00 uur  Eucharistieviering met pastoor H. Nieuwkamp  
Lektor: M. Kraakman,  Koster: W. Vrolijk  
Lou Roet, Gerard Hoedjes, Mevr. Steman-van der Mazen, Overl. 
fam. Snoek-Kramer, Bep de Wit-Zuurbier en moge we allemaal in 
het Nieuwe jaar vertrouwen 
*Franciscuskoor  
*koffiedrinken  
 
 
Zaterdag 12 januari 
19.00 uur  Eucharistieviering met pastoor L. Weel  
Lektor: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop  
Overl. fam. de Wit-Rijper, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-
Jansen 
*Franciscuskoor  



 16 

Zondag 20 januari Gebedsweek  
 
10.00 uur Oecumenische Viering met pastor M. Rocha en ds. 
Reedijk in onze kerk  
Lektor: S. de Wit , Koster: N. Snoek 
Voor de jarigen in de familie  
*Franciscuskoor  
 
Vrijdag 25 januari de jaarlijkse Kaartavond 19.30 uur 
 
Zondag 27 januari 
10.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan M. Momot  
Lektor:M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk   
Theo en Astrid Vrolijk 
*Franciscuskoor   
 
Eerste vrijdag 
1 febr. 19.00 uur Rozenkransgebed en  Eucharistieviering  
 
Zondag 3 februari 
10.00 uur  Eucharistieviering met pastoor L. Weel 
Lektor: S. de Wit,  Koster: N. Snoek.  
Gerard Hoedjes, Mevr. Steman-van der Mazen 
*Franciscuskoor  
*koffiedrinken  
 
 
 
 
 
Redactie 
René van den Brand Horninge en Annette Vrolijk 
 
repro: André Konijn 
 
 
inleverdatum kopij (per e-mail) ren.brandhorninge@planet.nl 
vóór 15 januari 2019  
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Rooster regiokerken van onze parochie  

 


