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RK Geloofsgemeenschap òSint Franciscus van Assisi±ò 

Raadhuisstraat 3, 14 74 HE Oosthuizen  
E-mail: info@parochie -oosthuizen.nl  - www.parochie -oosthuizen.nl  

 
Pastoor:  Marcelo Salão Rocha  

Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp  
T 0299 67 14 56 ï 06 46847043 

E-mail: marcelaonl@gmail.com  
 

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO  0367301865 
Banknr. Actie Kerk balans NL69RABO  0367302020 

 
Franciscus-team 

Vicevoorzitter : André Konijn (0299 403217) 
Secretaris : Bernadet Vrolijk (0299  403725) 

Penningmeester : Nico de Wit (0299 681320) en Hans Karels 

vieringen  

zondag 10.00 uur (niet de 2 e zondag van de maand)  
2e zaterdag van de maand 19.00 uur  

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans  
 

Pastorale zorg: kapelaan Mariusz Momot, 06 27402368 
Werkgroep Huisbezoek 

Ben Maas, Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen 0299 40 16 82 
Trees Vrolijk, Oosteinde 60, 1474 MD Oosthuizen 0299 40 15 55 

 

Regio parochie òMaria, Moeder van Godò 
Website: (nieuw)  
www.parochie -maria -moeder -van-god.nl  
Voorzitter: Marcelo Salão Rocha 
Vicevoorzitter: Mechteld Nota  
Secretare sse: Paula 
parochiemariamoedervangod@ outlook.com    
Penningmeester: Hans Karels  
hanskarels@live.nl of 0299-434729 
Leden: 
Nico de Wit, Henk van Bremen,  
Marja van Dam en Theo Conijn 
 

mailto:info@parochie-oosthuizen.nl
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Voorwoord 
 
Beste broeders en zusters 
 
Velen gaan binnenkort met vakantie en misschien zijn er 
mensen die nu al van hun vrije tijd aan het genieten zijn. 
 
Na het hele jaar werken en zwoegen is het voor iedereen goed 
er even tussen uit te gaan, tot rust te komen, even iets anders 
te doen dan wij gewend zijn en andere mensen te ontmoeten. 
 
Met alles wat wij hebben meegemaakt, met alles wat wij 
hebben gedaan of juist niet hebben gedaan, gaan wij deze 
zomer in en mogelijk met vakantie. Ik hoop en wens dat deze 
tijd van rust door allen gebruikt wordt om inderdaad tot rust en 
bezinning te komen, om na te denken over alle belevenissen 
van heel het jaar: waar wij tekort zijn geschoten of waarin wij 
juist sterk zijn geweest om zodoende de komende periode weer 
sterk te staan en met hernieuwde krachten en rust er tegenaan 
te kunnen gaan. 
 
In deze tijd gaan wij allen met vakantie. God echter niet. 
Hij blijft doorwerken en zorgt dat alles gaande blijft, zelfs als wij 
daar geen erg in hebben, daarom laten wij Hem vooral niet 
vergeten. 
 
Laten wij ons in de deze tijd tot Hem richten en mede daardoor 
op waardevolle wijze van deze periode genieten. 
 
Ik wens u allen daarom en fijne vakantie toe: voor hen die op 
reis gaan een goede reis en een behouden thuiskomst, voor 
hen die thuis blijven een goede tijd. 
 
Tegelijkertijd met ingang van augustus gaan wij een nieuw 
werkjaar in de samenleving, op school en in de kerk tegemoet, 
vol uitdagingen, waarin wij al onze plannen verwezenlijkt willen 
zien, ook onze intenties en goede voornemens, hoewel het pad 
naar de hel geplaveid is met goede voornemens. 
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Een nieuw jaar duidt op iets nieuws, een nieuw begin, waarvan 
alleen God weet hoe het zich verder zal ontwikkelen. 
 
Laten wij hopen en bidden dat dit jaar een voorspoedig en een 
gezegend jaar moge worden waar wij Christus aanwezig en 
dichtbij ons mogen voelen dat wij ons door Hem gedragen 
voelen en Hem ook in onze harten dragen dat ons doen en 
laten door Hem ingegeven mag worden, dat datgene die ons 
bind de liefde tot Christus moge zijn.  
Dat wens ik mij en u zelf toe. 
 
Ik wens u allen een goede en vruchtbare school- en werkjaar 
toe. 
 
Pastoor Marcelo. 
 
 
 

Reis-gebed 
 
Heer God,  

waar wij ook zijn, wij zijn thuis onder Uw bescherming; 

geef onze harten rust 

stel ons open voor anderen die wij ontmoeten 

om te ervaren dat wij bij U horen; 

wij bidden U 

om veiligheid en hoffelijkheid in het verkeer 

wij bidden U 

om gastvrijheid en hulp voor allen 

Uw zegen vragen wij, thuis en op reis 

geef Uw vrede, vreugde en trouw overal,  

vandaag en alle dagen 

tot in eeuwigheid 

Amen 
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Bedevaartsreis naar Assisië in Italië 
 
Beste mensen, 
 
Zoals bekend heeft het Bisdom dit jaar een reis/ bedevaart 
georganiseerd naar Assisië, de geboortestreek van de Heilig 
Franciscus. 
 
Vanuit de gehele Bisdom waren we met zijn 400 en vanuit onze 
Parochie rond de 35 mensen. 
Ik ben ook mee gegaan met de bedevaart. 
 
Er waren twee mogelijkheden: 
1 vliegreis. 
2 busreis. 
 
Ik heb voor de eerste optie gekozen. 
 
Assisië ligt in Umbrië een regio ten noord van Rome, ongeveer 
twee uur rijden met de bus, op een heuvel, bergenachtig gebied.  
Een gebied met heel veel gewassen, olijfbomen, groen é 
 
Het is ook begrijpelijk dat Sint Franciscus zich terugtrok en op de 
bergen aldaar ging bidden en mediteren. 
 
Tijdens de bedevaart hebben we verschillende vieringen gehad 
waar onze bisschoppen in zijn voorgegaan: waaruit heel veel 
inspiratie en diepgang aan de orde kwam. 
 
Mij viel op hoe een man die in principe niet zo kerkelijk was en 
allerlei wereldse projecten had, zich totaal heeft laten leiden door 
God met vallen en opstaan en uiteindelijk in een zeer korte tijd 
heel veel heeft bewerkstelligd. 
 
Zijn verbondenheid met God en de natuur sprak mij ook erg aan. 
 
Ook zijn eenvoud, zijn onbevangenheid hielpen hem om te 
worden wat hij geworden is. 
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Nu snap ik ook waarom Paus Franciscus de naam Franciscus 
heeft gekozen: hij wil ons leiden en inspireren om te weg van Sint 
Franciscus te gaan, een weg van zelfverloochening en van 
dienstbetoon aan de anderen. 
 
Ik hoop voor mij zelf en ook voor de Parochie dat wij ons telkens 
weer laten inspireren en leiden door zulke mensen, die ons laten 
zien dat God op zoôn manier dienen wel mogelijk is. 
 
God dienen als koster, bloemschikker, lector, 
vrijwilliger, voorganger et cetera. 
Dat het leven van dit heilig ook anno nu ons 
mag bezielen en inspireren. 
 
Pastoor Marcelo. 

 

 
Nieuws uit de Parochievergadering 
 
Jack Noʸ gaat niet meer de agenda van de vieringen in de 
parochie regelen. Dit wordt nu door de nieuwe secretaresse Paula 
gedaan. Jack maakt zich, met zijn afscheid in het verschiet, 
zorgen over de Caritas in de parochie en de caritas in het 
algemeen. 
De paasvieringen zijn goed verlopen maar niet allemaal goed 
bezocht. Daar moeten we volgend jaar een oplossing voor vinden. 
De eerste communie op 27 mei is met 14 communiekantjes goed 
verlopen. Marja heeft voorgesteld om een soort terugkomdag voor 
de ouders. Zij kennen elkaar al, dat maakt het laagdrempeliger. 
Aan hen kunnen we vragen wat zij van de kerk denken om een 
vervolg te geven aan de christelijke opvoeding. Marja wil wel een 
opzetje maken. 
Voortgang ontwikkeling verkoop kerk W.B. Jan Ros (voorheen 
werkzaam bij het Bisdom) is de nieuwe onderhandelaar van 
Hermon, en wil zich eerst inlezen in de afspraken die al gemaakt 
zijn. Verder is het schilderen van de toren bezig, en de leien van 
het dak is ook aan onderhoud toe. 
Financiële zaken. Alleen de cijfers van Landsmeer over 2017 
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ontbreken nog, (de penningmeester daar is ziek).Het resultaat van 
de beleggingen bij het bisdom is over 2017 slechts 1.5% per 
kwartaal, de beleggingen bij de Rabobank zijn positiever. 
De vice voorzitter van De Rijp is overleden. Marja van Dam volgt 
hem op .   
Op 10 mei was open dag in de Beemster en traden de Zangertjes 
van Volendam op in de kerk in W.B., het was een groot succes.  
Op 24 juni wordt het monument onthuld voor de neergestorte 
piloten op die plek in de tweede wereldoorlog. Het is een plaquette 
en hangt aan de muur van De Kerckhaan, tegenover de kerk .   
De stichting Bimbam heeft ú 3000.- betaald voor de nieuwe 
drukpers.  
De geluidsinstallatie in Purmerend is er niet beter op geworden, er 
wordt naar gekeken.  
De barbecue in Oosthuizen wordt gehouden op 11 augustus bij de 
fam. De Vries op de Nekkerweg nr 3 in Noord-Beemster.  
Onder de vloer van de kerk Oosthuizen wordt door een 
deskundige bekeken wat het zakken van de vloer bij de 
aanhechting aan het zorgcentrum veroorzaakt . 
Er zijn 11 parochianen uit Oosthuizen naar de pelgrimstocht van 
het Bisdom naar Assisi geweest . 
 Nico de Wit. 
 
 

Memoriam  
 
Op 29 mei is op een gezegende leeftijd van 98 jaar mevrouw 
Catharina Steman ï van der Mazen  uit ons midden heengegaan. 
Mevrouw Steman was een sterke vrouw die in haar lange leven 
veel meegemaakt heeft. Haar zorgzaamheid en vriendelijkheid 
waren bekend, niet alleen in de kring van haar familie maar ook 
daarbuiten. Ze was een doorzetster die nooit klaagde maar 
gewoon doorging. Mevrouw Steman was ontzettend trots op haar 
kinderen en kleinkinderen.  
Zij was ook bekend in onze geloofsgemeenschap vanwege haar 
sterke geloof. Toen ze al voelde dat het moment van afscheid 
nemen uit deze wereld naderde, vroeg ze aan familieleden en 
vrienden: zorg dat ik een mooi uitvaart krijg!  
Als geloofsgemeenschap hebben wij van haar afscheid genomen 
tijdens de eucharistieviering op 5 juni. Moge zij na een lange leven 
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hier op aarde de vreugde van het hemelse vaderland genieten.  

 
 

Bedevaartsreis naar Assisië in Italië 
 
Verslag door John Snoek, 14 jaar, uit Warder. 
 
We zaten twee en een half uur in de bus vanuit Rome naar 
Assisië; een mooie reis want ik zag veel natuur en kleine dorpen 
in de bergen.  
In Assisië staat de mooie basiliek van H. Franciscus, met 
beschilderde binnenmuren en afbeelding van H. Franciscus die 
aan de paus toestemming vraagt om in armoede te mogen leven; 
ik zag veel volle Kerken, dus het katholieke geloof blijft bestaan: 
De meesten spraken Italiaans, ook Engels en frans. Er waren veel 
tieners in de Kerken. De natuur buiten Assisië is ook heel mooi, 
met rotsachtige bergen, met bomen begroeid en rivieren - toen we 
over de alpen vlogen zag ik sneeuw op de bergtoppen -.  
Met andere tieners ging ik raften; er waren twee leiders: 1 Italiaan 
en 1 Nederlander; we zaten met z'n zessen, met wetsuit en 
speciale schoenen aan, in een rubberboot met peddels; de rivier 
was breed, het was heel leuk en avontuurlijk. de golven waren 
spannend en we peddelden snel; ik had het nog wel iets 
uitdagender verwacht.  
 
De H. Clara-basiliek met het Kruis van San Damiano hebben we 
gezien: ik vind dat het mooiste Kruis van het katholiek geloof, 
vanwege de symbolen/de heiligen/vele kleuren. Onder de voet 
van H. Franciscus stonden Maria en Johannes. Ook bezochten we 
de Kerk Sancta Maria del Angeli met de kleine kapel Portiuncula 
erin; het kerktorentje van de kapel vond ik heel mooi: het altaar 
had een gouden kleur en de buitenkant van de kapel was van 
zandbruine vierkanten steen; buiten zag ik drie hagedissen; twee 
grijze en een grote rood/groene. Beneden in de basiliek zong het 
koor latijn heel hoog: heel mooi. Ook met dodenherdenking op 4 
mei zong het koor latijn en na 20.00 uur het Wilhelmus, heel hoog 
gezongen; dat vond ik mooi en speciaal . We ontbeten met een 
soort donut/cake, aten bijna elke dag pasta - soms met teveel 
tomatensap uit blik, met vlees, veel olie op de sla, soms ijs na. 
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Ook zijn er Blauwe Zusters; waar eerst een H. Franciscusklooster 
was, hebben de blauwe zusters zich daar nu gevestigd, in een 
ander dorp; er zijn ongeveer honderd zusters -o.a. drie 
Nederlandse en 1 Surinaamse - die daar studeren o.a. theologie 
en filosofie; Er was een heilige Mis. Mij viel op dat er veel geknield 
en gestaan werd, weinig gezeten. In Spoleto was een Heilige mis. 
De Kerk heeft aan de buitenkant een heel grote mooie afbeelding 
van Jezus, in veel felle kleuren. In een steeg in Assisië hebben we 
het Franciscusgebed, ook van zijn broer, gebeden in een kleine 
Kerk - nog kleiner dan de Kerk in Oosthuizen - en er was een 
Heilige Mis. De oude muur was van ongeveer de vierde eeuw. We 
beklommen een berg: drie kwartier snel gelopen; bovenop was 
een grot waarin kluizenaars, ook H. Franciscus, vroeger woonden.  
Ik mocht tijdens een H. Mis in een grote Kerk collecteren; dan heb 
je wel pittig wat te doen. Er waren vier collectanten. We zagen 
kleding van H. Clara, achter glas; we zagen het lichaam van H. 
Clara in was.  
 
Op het vliegveld van Rome stond een piano in de hal; broeder Fer 
ging pianospelen; ieder zong erbij en iemand danste. Ik vind het 
lied "Laudato si o mi Signore" heel mooi door de blije melodie. 
Terug in het vliegtuig werd het ook gezongen en we zongen 
vanwege een verjaardag.  
 
Ik vond het echt heel mooi om de schoonheid van de Kerken te 
zien. Bij de Communie knielden en bogen sommigen; sommigen 
ontvingen de Heilige Communie op de tong. Wel mooi om zo te 
knielen en te buigen voor God; mooi dat ze zo met hun geloof 
leven. Hulpbisschop Mgr. Hendriks, Pr. Marcelo, Pr. Johannes van 
Voorst, Pr Teun Warnaar en Pr. Jeroen Smith waren mee: ik kende 
hen al. Ook Bisschop Punt was mee. Tijdens de Aanbidding in de 
San Damianokapel hebben we gebiecht; hierna voelde ik mij 
gelukkiger. We gingen steeds bidden voor het eten.  
De avond van Barmhartigheid vond ik een van de mooiste 
avonden door de Uitstelling van het Allerheiligste, doordat we zelf 
een gebedsintentie mochten opschrijven en omdat de Kerk 
helemaal vol zat. 
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Bedevaartsdag naar Heiloo 
 
Op zaterdag 19 mei arriveerden parochianen van de Parochie Maria, 

Moeder van God (Purmerend e.o.) in bedevaartsoord Onze Lieve 

Vrouw Ter Nood in Heiloo. Men kwam met eigen vervoer, met de taxi 

en zelfs op de fiets (uit Purmerend). Pastoor Luis Weel en Kapelaan 

Mariusz Momot vergezelden ons: 22 personen totaal. Rond 10.30 u 

zaten wij aan de koffie in het Oesdom; in deze ruimte is ook een 

religieuze winkel gevestigd. Om 11.30 u wandelden we naar de 

Genadekapel, fraai beschilderd met religieuze afbeeldingen. Samen 

hebben we daar de rozenkrans gebeden o.l.v. de ñBlauwe Zustersò, 

een missiecongregatie, gesticht in 1988 in Argentinië en sinds 2004 

actief in Nederland en sinds 2006 ook in Heiloo. Om 12 u. begon de 

Heilige Mis: de kapel was helemaal vol; celebrant was rector Jeroen 

de Wit, concelebranten waren pastoor Carlos Fabril - hij was met 

bedevaartgangers uit Naarden/Bussum - en kapelaan Mariusz 

Momot. Na de Heilige Mis haalde men gezegend/genezend water uit 

de Put. In het Oesdom lunchten wij o.a. met soep, broodjes en 

zelfgemaakte lekkernijen. Kapelaan Mariusz maakte er een vrolijke 

boel van door zijn gitaar- en zangspel, bijgestaan door pastoor Weel. 

Rector Jeroen vertelde over het ontstaan van het oord, en leidde ons 

rond: langs de Kruiswegstaties, het Mariabeeld bij de vijver, de 

Golgothaberg met Jezus aan het Kruis, en het Julianaklooster. Wat 

was het mooi om te midden van de natuur, te kunnen genieten van 

Gods aanwezigheid. In het klooster wonen links de priesterstudenten 

en de rector; rechts zijn de gastenkamers, voor ieder die wil. In het 

midden, boven, is de Kloosterkapel met o.a. glas-in-loodramen 'Maria 

bezoekt Elisabeth', 'Jezus toont Zijn heilig Hart aan H. Margaretha 

Maria Alacoque' en 'een wonder met de Heilige Hostie'. In deze 

mooie ruimte kun je, door de serene sfeer en stilte heen, goed voelen 

dat er in de ruimte veel gebeden is. Daarna zagen we de lesruimten, 

de Engelenzaal voor bijeenkomsten, de jongerenzolder en de 

filmzaal. We wandelden terug naar de Grote Pelgrimskapel waar 

rector Jeroen vertelde over het Mariabeeld. Hierna toog ieder 

huiswaarts. Het was een mooie en gezegende dag. Het oord is elke 

dag open. Er is elke dag een Heilige Mis. 

Verslag: Greetje Snoek, met aanvulling door Edwin Simon.  

Meer info: www.onzelievevrouwternood.nl 

http://www.onzelievevrouwternood.nl/
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Reisverslag Assisi  ( van Ina Bouwman ) 
 

Met nog 9 parochianen (Nico, Julia, Trees, Paul, Wim, Bernadet, 
Nico, Marites, John, Renate) zijn Theo en ik dit voorjaar mee 
geweest met de bedevaartreis naar Assisi. 
De eerste stop van de busreis, die volgde op de vliegreis naar 
Rome, was Spoleto. We liepen door het stadje naar de kathedraal 
waar de heilige Antonius van Padua, ook een Franciscaan, heilig 
verklaard is. De mis werd opgeluisterd door liederen van de 
jongeren en dat klonk heel mooi dankzij de goede akoestiek in 
deze grote kerk.                       
Ons hotel is een voormalig klooster. Heerlijk rustig met een mooie 
binnenplaats. Iedereen sliep als een blok na deze lange dag. 
De dinsdag hebben we in Assisi doorgebracht. De San Rufino 
bezocht. Op het plein voor deze kerk heeft Franciscus zich 
ontdaan van al zijn aardse bezittingen. Hier is ook het 
geboortehuis van de heilige Chiara (Klara). Ook zij kwam uit een 
rijke, adellijke familie.    
Assisi is één groot museum, je waant je echt in de 12de eeuw, de 
straatjes, de stadspoorten. De Santa Chiara kerk bezocht, zo mooi 
met al dat marmer. Hier ligt de heilige Klara begraven.                             
In de Franciscusbasiliek hadden we met alle pelgrims een Mis met 
alle priesters en bisschoppen ®n het BAVO koor. ôs Middags 
hebben we ook de bovenkerk van deze basiliek bezocht. En op 
het plein voor de kerk wordt regelmatig gedanst en gezongen door 
groepen van over de hele wereld.         
Terug naar ons hotel gewandeld via het landweggetje naast het 
prachtige klaprozenveld. Tijdens de maaltijd zaten twee priester-
studenten tegenover ons, de een uit Venezuela, de ander uit 
Colombia; 19 jaar en zo ver van huis. ñGod roept mijò zei Yisack. 
Woensdag begon met een viering in de basiliek Santa Maria degli 
Angeli, waar we lopend naar toe gingen. Ook hier was het BAVO 
koor aanwezig. Deze enorme kerk is gebouwd om het kapelletje 
Porziuncola, waar Franciscus ging bidden. Hier is de 
broederschap begonnen en Franciscus is hier ook gestorven. 
Daarna met de bus naar Gubbio, waar de legende zich afspeelde 
met de wolf die het dorp angst aanjoeg door mens en dier te 
vermoorden. Franciscus heeft hem zover gekregen dat hij hem 
gehoorzaamde en geen mens kwaad deed. Weer verder de 
bergen in naar La Verna. Hier zocht Franciscus de stilte op om te 
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bidden met enkele broeders. In dit klooster hebben we het 
middaggebed meegemaakt van de 20 monniken,  met aansluitend  
processie , zingend, naar de kapel waar Franciscus de stigmata 
ontvangen heeft. Helaas hadden we geen tijd om de bergen in te 
gaan zoals Franciscus dat deed. 
Donderdag: Hoewel ik graag mee had gegaan naar Greccio waar 
Franciscus de kerststal heeft ontworpen, werd de busrit mij te veel 
en zijn Theo en ik naar Perugia gegaan met de trein. Daar werden 
we zomaar getrakteerd op een concert van het BAVO koor in de 
kathedraal van San Lorenzo. Vooral de zang van de jonge 
ñkoorknapenò is zo mooi! ôs Avonds was de Barmhartigheidsviering 
in de Franciscusbasiliek georganiseerd door de jongeren. Met 
aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, teksten uit het leven 
van Franciscus, muziek en gelegenheid tot biecht, waar veel -
vooral jongeren- gebruik van maakten. De jongeren die ik deze 
week tegenkwam, waren allen even enthousiast over deze reis.  
Vrijdag zijn we naar het kerkje van San Damiano gegaan. In dit 
kerkje riep God Franciscus op om zijn kerk te herstellen. H. 
Franciscus schreef op deze plek het Zonnelied. Hij woonde hier 
met zijn medebroeders totdat Klara hier kwam. Franciscus is 
verder getrokken. Klara heeft hier de rest van haar leven 
gewoond. Het slaapvertrek is nog hetzelfde als toen. Ook de 
eetzaal waar de toenmalige Paus de clarissen bezocht. Hij vroeg 
Klara het eten te zegenen en toen verscheen er op ieder brood 
een kruis. Zou hier de gewoonte vandaan komen om een kruisje 
te maken op een brood voordat je het aansnijdt? Een stukje 
voorbij het klooster staat een beeld van Franciscus, zittend, met 
zijn gezicht gericht op de Santa Maria degli Angeli kerk. Zijn plek 
om te mediteren. Iedereen wil daar toch wel uren zitten, tussen de 
olijfbomen, met prachtig uitzicht!                                                                                                                                       
Van de rust van deze plek kwamen we terug in Assisi waar een 
groot lentefeest plaatsvond, met muziek en voorstellingen van 
mensen op stelten in Middeleeuwse kleding.                                                                                                                                         
Die middag hebben we van een deel van onze groep, afkomstig 
uit Julianadorp/Den Helder én pastoor Marcelo, afscheid 
genomen, Zij reisden per trein naar Rome om daar een 
internationaal  evenement bij te wonen waar samen met Paus 
Franciscus het 50-jarig jubileum van de Neocatechumenale Weg 
gevierd zou worden op 5 mei. 
ôs Avonds was de 4 mei-herdenkingsdienst in de volle 
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Franciscusbasiliek. Het Kathedrale koor gaf een concert en prins 
Jaime (ambassadeur in het Vaticaan) hield een mooie toespraak: 
ñDe Katholieke kerk is een van de grootste informatiebronnen in 
conflictgebieden. Overal waar een kerk staat is een priester of 
zuster die informatie kan geven wat er lokaal gebeurt. Zij zetten 
zich in om het vredesproces te ondersteunen.ò Zie ook: 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl  scrol naar beneden naar 
zaterdag 5 mei. 
Zaterdag moesten we alweer vertrekken uit deze prachtige plek. 
We kwamen eerst bij een kerkje waar een hele file stond met 
autoôs. Ik wilde wel even zien wat er aan de hand was. Er werden 
kisten sinaasappels uitgedeeld en men kon een vrijwillige bijdrage 
geven voor het onderhoud van deze kerk. Toen doorgereden naar 
de camping waar een aantal jongeren net uit bed kwamen en na 
een snel ontbijt met ons mee naar Rome reisden. Onderweg in 
Terni een korte mis in de basiliek van San Valentino, die hier 
bisschop was. In het vliegtuig begonnen de jongeren spontaan te 
zingen o.l.v. de gitaarmuziek van Matthijs. Niet alleen de 
passagiers maar ook het cabinepersoneel genoot hiervan. Het 
was een mooie week met waardevolle ontmoetingen en 
gesprekken.  Gezellige maaltijden in het hotel,  lunches en 
koffiepauzes met gebak in de stad, samen ook met Marcelo en 
Jeroen, de rector van  bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood 
in Heiloo. 
Ina. 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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De jongen met de kip 
 
De Italiaanse missionaris, Pater Aurelio Gazzera woont en werkt al 
26 jaar in Centraal-Afrika. Dit land is bijna vijftien groter dan Neder-
land. Er zijn rond vijf miljoen inwoners; er is veel armoede. Regelma-
tig zijn er aanslagen door een islamitische rebellencoalitie. Deze kos-
ten vaak katholieken het leven. Pater Gazzera woont in Bozoum en 
zet zich in voor het bevorderen van de interreligieuze dialoog. Ook 
geeft hij aandacht aan de parochie, de scholen, de medische kliniek 
en het opvanghuis waar 230 wezen verblijven. Zijn blog heet Bozoum 
in diretta (Bozoum live). Hij is moedig. Hij zegt: "Alleen al het feit dat 
je er bent geeft hoop en helpt. Het is net als bij een ernstig zieke wa-
ken, of bij een kindje dat slaapt. Hij weet dat je er bent. En jouw aan-
wezigheid is ook een teken van een andere Aanwezigheid. In 2003 
zijn we begonnen de parochie vorm te geven en daarna startten we 
met de scholen. We hebben nu verschillende basisscholen en sinds 
een paar jaar ook een middelbare school. Centraal Afrika heeft vooral 
behoefte aan gebed, en aan heel veel onderwijs. Kinderen zijn de 
hoop voor de toekomst." De pater beschrijft talloze verhalen uit zijn 
dagelijks leven" "Een paar maanden geleden verliet ik de missie en 
zag ik een kind van ongeveer drie, vier jaar op mij afkomen met een 
gigantische levende kip. Ook zijn moeder komt naar me toe en zegt 
tegen me: 'We hebben vijftig kilometer afgelegd. Al drie maanden 
lang wil mijn zoon u zien en vandaag zijn we eindelijk gekomen en 
willen we deze kip schenken.' Deze gebeurtenis heeft mij heel erg 
geraakt, omdat het laat zien dat de mensen heel dankbaar zijn on-
danks alle ellende. Niet alleen om dat wat je doet of wat je hun geeft; 
vooral omdat je er bent."  
Bron: Katholiek Nieuwsblad, 8 juni 2018. 

 

BBQ voor alle parochianen 
Op zaterdag 11 augustus beginnen we eerst 
met een Eucharistieviering bij de familie de 
Vries, Nekkerweg 3 in de Noord Beemster , 
waarna we met zôn allen gaan eten. 
(stuur nog wel een mailtje tegen die tijd met 
ook de aanvangstijd) 
Iedereen is welkom! 
 
Namens de Sint Franciscus kerk, 
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Wist u dat? ...  
 

¶ We zijn op zoek naar een lector, die eens per maand in de vie-
ring zijn/haar medewerking wil verlenen (met o.a. de lezingen 
voorlezen. ) 

¶ We gezamenlijk koffiedrinken op de eerste 
zondag van de maand. U bent welkom. 

¶ U nog veel meer informatie over onze Francis-
cuskerk kunt vinden op de volgende website 
http://www.parochie-oosthuizen.nl/ 

¶ Onze parochie elke zondag een Bloemengroet brengt aan 
zieke of actieve parochianen. Weet u iemand van onze 
parochie die een bloemetje verdient, geef het door aan 

Emmy Maas, Sylvia van der Kooij en Trees Vrolijk.  

¶ Op 11 augustus, zaterdagavond, is er een buitenviering. Bij de 
familie De Vries. Met aansluitend een gezellige BBQ voor alle 
parochianen! 

¶ Er drie mooie belevenissen zijn geschreven over de reis / be-
devaart naar Assisië. Alle drie geschreven door verschillende 
personen, namelijk Marcelo (Pastoor) / Ina (volwassene) en 
John (tiener). 

 

Kerkwerk: 
 
16  juli   t/m  21 juli        Aaf  de Hoop           Annette Vrolijk 

      6   aug.   t/m  11 aug.        Gree Oudejans       Laura Steenman 

   27  aug.  t/m  1  sept.        Riekje Pronk      Ria Ossebaar 

17  sept. t/m 22 sept.        Allemaal 

8  okt   t/m  13 okt.        Ina Bouwman      Dinie de Vries          

29  okt.  t/m  3 nov.        Bernadet Vrolijk      Gree Oudejans 

 
Als je verhinderd bent wegens vakantie, ruil dan tijdig met een 
ander. Groeten, Trees 

http://www.parochie-oosthuizen.nl/
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Agenda v ieringen 8 juli t/m 30 september  2018  
 
Eerste vrijdag 6 juli : 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
 
Zondag 8 juli  
10.00 uur  Woord en Communieviering  
Lektor: S. de Wit, Koster: Nico Snoek 
Henk Weenink, Overl. fam. de Wit- Rijper, Mevr. Steman 
*Franciscuskoor  
 
Zaterdag 14 juli 
10.00 uur  Eucharistieviering met Pastoor Nieuwkamp  
Lektor: A. de Hoop,  Koster: A. de Hoop 
Gonda Beerepoot-Bakker , Theo en Astrid Vrolijk, Overl. Cees Bibo en 
Tiny Groenewoud- Bibo,  Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk.-Jansen 
Een goede thuiskomst voor ieder die op vakantie is. 
* Franciscuskoor  
 
Zondag 22  juli 
10.00 uur Woord en Comm.viering met J. Noe  
Lektor: M. kraakman, Koster : B. Maas 
 Overl. fam. Vrolijk- Snoek, Adrie Jansen-Hooijmaijers 
*Franciscuskoor  
 
Zondag 29 juli  
10.00 uur Woord en Communieviering  met M. Kaayk  
Lektor: I. de Schaaf, Koster; W Vrolijk 

Uit dankbaarheid voor onze ouders Truus en Theo Milatz 
  
Eerste vrijdag 3 aug. 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
 
Zondag 5 aug 
10.00 uur Viering  
Lektor: S. de Wit,  Koster: M. Snoek 
Gerard Hoedjes, Voor goede leiders in de kerk en maatschappij 
*Koffiedrinken  
 
Zaterdag 11 aug Viering op locatie bij fam. De Vries aan de Nekkerweg 3 
met BBQ 
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha  
Lektor: A. de Hoop, Koster:  
Overl. fam. de Wit-Rijper. 
* Franciscuskoor  
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Zondag 19 aug 
10.00 uur Woord en Communie viering  
Lektor: M. Kraakman, Koster: Nico Snoek  
Cees Bibo en Tiny Groenewoud-Bibo, Elbertus Wilhelmus en Alie Pronk-
Jansen, Overl.fam. Milatz-Zonneveld 
 
Zondag 26 aug 
10.00 uur Woord en Communieviering   
Lektor:I. de Schaaf, Koster: B. Maas 

Overl. fam. Snoek-Kramer. 
 
Zondag 2 sept 
10.00 uur Vi ering  
Lektor: S. de Wit, Koster : M. Snoek 
Bep de wit- Zuurbier, Gerard Hoedjes, Voor ieder die weer naar school 
en werk gaat, dat het een fijn jaar mag worden. 
* Franciscuskoor  
*Koffiedrinken 
 
Eerste vrijdag 7 sept 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering  
 
Zaterdag 8 sept  
19.00 uur Viering  
Lektor: A. de Hoop, Koster: A. de Hoop 
Henk Weenink, Overl. Fam. De Wit-Rijper 
* Franciscuskoor  
 
Zondag 16 sept 
10.00 uur Viering 
Lektor: M. Kraakman, Koster: W. Vrolijk 
Theo en Astrid Vrolijk, Overl.fam. Zomer-van der Gun, Elbertus Wilhel-
mus en Alie Pronk-Jansen, overl.fam. Neefjes-Bibo, Ter herinnering aan 
een overleden moeder en oma. 
* Franciscuskoor  
 
Zondag 23 september  
10.00 uur Viering  
Lektor:I. de Schaaf, Koster: Nico Snoek 
Overl. Cees Bibo en Tiny Groenewoud-Bibo 
* Franciscuskoor  
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Zondag 30 september 
10.00 uur Viering  
Lektor: S. de Wit, Koster: B. Maas 
Theo en Astrid Vrolijk 
* Franciscuskoor  

Redactie Rene van den Brand Horninge en Annette Vrolijk 
repro: André Konijn 

 
inleverdatum kopij (per e-mail) ren.brandhorninge@planet.nl 

vóór 15 sept ember  2018 
 

Rooster regio kerken  
   Pénd Lmr DeR Beemst Oosth Schrm 

Juli                 

zo 1-jul   JD/Pk MSR   Amos LW Dop 

za 7-jul geen jv en gv tot sept.     LW       

zo 8-jul   MSR/Kk JN   MK Amos LW 

zon 8-jul             JN 

zo 8-jul Eucharistie ism Fil.gem.             

za 14-jul           HN   

zo 15-jul   LW/Pk TH Amos MSR   HN 

za 21-jul       MM       

zo 22-jul   LW/Kk MK   MM JN Dop 

za 28-jul               

zon 29-jul   MM/Kk JN HN Amos MK LW 
Juli en aug.  
geen 
jongerenv.                  

Aug.                 

za 4-aug       MSR       

zon 5-aug   JD/Kk JN   LW Amos MSR 

zon 5-aug Eucharistie ism Fil. gem.             

za 11-aug           MSR   

zo 12-aug   LW/Kk JN Amos MSR   HN 

woe 15-aug Maria Ten Hemelneming ????           

za 18-aug MARIACONCERT ????   MSR       

zo 19-aug   MSR/Kk TH   Amos Amos LW 

za 25-aug               

zo 26-aug   LW/Kk MM Amos HN Amos Dop 
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