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RK Geloofsgemeenschap òSint Franciscus van Assisi±ò 
Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen  

E-mail : info@parochie -oosthuizen.nl  - www.parochie -oosthuizen.nl  

 
Pastoor:  Marcelo Salão Rocha  

Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp  
T 0299 67 14 56 ï 06 46847043 

E-mail: marcelaonl@gmail.com  
Pastorale zieken zorg: kapelaan Mariusz  Momot, 06 2740368  

 
Banknr. Kerkbestuur NL83RABO  0367301865 

Banknr. Actie Kerk balans NL69RABO  0367302020 
 

Franciscus-team 
Vicevoorzitter : André Konijn (0299 403217) 
Secretaris : Bernadet Vrolijk (0299  403725) 

Penningmeester : Nico de Wit (0299 681320) en Hans Karels 

vieringen  

zondag 10.00 uur (niet de 2 e zondag van de maand)  
2e zaterdag van de maand 19.00 uur  

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans  
 

Werkgroep Huisbezoek 
Ben Maas, Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen 0299 40 16 82 

Trees Vrolijk, Oosteinde 60, 1474 MD Oosthuizen 0299 40 15 55 

 

                                        Regio parochie òMaria, Moeder van Godò 
                                             Website:www.parochiemariamoedervangod.nl  

 
                                         Voorzitter: Marcelo Salão Rocha 
                                         Vicevoorzitter: Mechteld Nota  
                                         Secretaris: Anja Vendel 
                                         Penningmeester: Hans Karels   
                                         hanskarels@live.nl of 0299-434729 
                                         Leden: 
                                         Nico de Wit, Henk van Bremen,  
                                         Marja van Dam en Theo Conijn 
 

mailto:info@parochie-oosthuizen.nl
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Voorwoord 
 

Kerstmis  
 

et Kerstmis vieren wij de geboorte 
van Christus in de tijd, dat hij de 
geborgenheid van de Vader heeft verlaten om mens te 

worden om ons nabij te zijn om ons aan te tonen hoezeer God ons 
bemind. 
Wij leven in een bijzondere tijdperk: er is heel veel techniek, soms 
sta ik versteld van alle vernuftigheid en de grote verbeeldings-
kracht waarmee dingen worden uitgevonden maar er is ook veel 
haast, hardheid en egoïsme. Door alle bezigheden vergeet men 
dat wij uit twee principes bestaan: menselijk en geestelijk. De ene 
verwijst naar de aarde, de andere naar de hemel. Juist met 
kerstmis, door de geboorte van Christus, worden deze twee 
principes weer zichtbaar: dat wij geroepen en bestemd zijn voor 
de eeuwigheid. 
Deze tijd van het jaar (seizoen) is heel bijzonder: de dagen 
worden korter en donkerder, de bomen worden door de schepper 
ontbladerd en het wordt koud. Maar juist in deze sombere dagen 
daagt er een licht op, die ons hoop geeft, die ons vrede schenkt, 
die rust brengt in ons leven. Christus de zoon van God wordt 
opnieuw in ons midden geboren, niet als een super mens, niet in 
een paleis, maar in een stal, in nederigheid, in eenvoud, in 
armoede.  
Wij ervaren, maar dan in ons geestelijk leven, en in ons leven met 
elkaar, ook armoede en zodoende ervaren we dat we maar 
mensen zijn, want dan bemerken we dat we tekort schieten ten 
opzichte van elkaar en dat er iemand ons te hulp moet komen. Die 
hulp ervaren we met kerstmis waarin wij de geboorte van Christus 
vieren, niet alleen 2016 jaar geleden, maar ook vandaag nog in 
ons midden in het heden van ons bestaan. Dat betekent dat 
iedere mens in staat is om God te ontvangen en de deuren van 
zijn/haar hart voor hem te openen. 
In de tijd van Jezus werd Hij als eerst gekend door de meest 
eenvoudige en onbeduidende mensen; herders en de dieren die 
deel uitmaken van de bekende kerststal. Maar heeft Christus 

M 
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vandaag de dag de kracht om mensen aan te raken en te 
verlichten? Of is de kerk en de boodschap van 
Christus en het christendom mislukt? - Ik zelf 
geloof dat de kerk veel te bieden heeft en dat 
de boodschap van Christus mensen kan 
verlichten, moed geven, in staat stellen om 
heldhaftige dingen te verrichten, hoop geven, enz. ... 
Laten we dan van deze tijd, deze kersttijd, een bijzondere tijd 
maken waar wij open mogen staan voor Hem, dat Hij onze 
wensen om vrede, liefde, gerechtigheid en vreugde tot stand mag 
brengen, én voor ons én voor de wereld. 
Een zalig kerstfeest toegewenst en een gelukkig, voorspoedig en 
gezegende Nieuwjaar. 
Pastoor Marcelo. 
 

 

Nieuws uit de parochiebestuursvergadering 
 
Mariusz Momot is door de bisschop aangesteld als priester in 
onze parochie waardoor het wat gemakkelijker geworden is om 
eucharistievieringen in te plannen in onze parochie. Mariusz heeft 
in de gemeenschappen van Oosthuizen, Schermerhorn en 
Westbeemster het huisbezoek bij zieken en parochianen die niet 
meer naar de kerk toe kunnen komen toebedeeld gekregen. 
Mariusz woont nu in Oudorp. 
Het bestuur heeft besloten dat vrijwilligers die meewerken als tuin-
man, koster, beheerder en bestuurder een onbelaste vrijwilligers-
vergoeding mogen berekenen van maximaal ú 1500.- per jaar. 
Op 9 november om 20 uur start er weer een nieuwe reeks van 
ñGeloven Nuò in het Koetshuis te Westbeemster. Elik Kraakman 
verzorgt deze workshop. 
Het weekend van 12 en 13 november is het Caritas-weekend. 
Iedere geloofsgemeenschap zal een spreker uitnodigen die in de 
viering iets zal vertellen over zijn of haar project. 
De advents-actie is dit jaar bestemd voor opleidingen voor 
alleenstaande moeders in Congo. 
Er is een voorstel om gelden via het bisdom te beleggen. 
Belegging in Rabocertificaten tegen 5.5% rente, de gemeen-
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schappen die mee willen doen maken het geld over naar de 
centrale parochierekening en onze penningmeester Hans gaat het 
beleggen. Het parochiebestuur geeft hier in een van de 
aankomende vergaderingen akkoord ja/nee op. 
We moeten vóór 1 december een nieuw verzekeringscontract met 
Donatus afsluiten voor 5 jaar, het bestuur gaat bij deze akkoord. 
In 2018 zullen alle geloofsgemeenschappen een eenduidig 
boekhoudsysteem gaan voeren. 
Oogstdankviering voor Oosthuizen is 30 oktober toch niet in 
Oudendijk maar in Beets. 
In 2017 wordt het 600-jarig jubileum van de katholieke parochie in 
Purmerend gevierd. De festiviteiten lopen vanaf begin april tot 5 
december. De Bisschop is uitgenodigd voor dit jubileum.   
 

 

Bericht van de penningmeesters 
 
Begin oktober is het jaarverslag 2015 door het bestuur van de 
R.K. Parochie Maria, Moeder van God vastgesteld. Het negatieve 
saldo bedroeg over dat jaar ú 96.423,--. Hiervan is ú 600,-- toe te 
rekenen aan Oosthuizen. Ten opzichte van 2014 stegen onze 
kosten met ú 35.229,--, maar onze opbrengsten stegen ook met    
ú 27.143,--. De bijdragen van de parochianen waren lager door 
het wegvallen van acties en incidentele bijdragen. De opbrengst 
van collecten en kerkbalans waren iets hoger. 
 
Voor ons, penningmeesters, is het duidelijk dat we kosten moeten 
zien te besparen, bijvoorbeeld op het gebied van energie- en 
beheerskosten. We willen de opbrengsten proberen te verhogen 
door het organiseren van acties en het aanvragen van subsidies. 
Wij menen dat het mogelijk is op termijn de financiën van de regio 
dusdanig te sturen, dat het negatieve saldo naar nihil kan dalen. 
Daarbij zijn wij afhankelijk van de bijdragen van parochianen, van 
u dus! 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u ons 
mailen of bellen. 
Nico de Wit ( nicdewit@kpnmail.nl ) 
Hans Karels ( hanskarels@live.nl ) 

mailto:nicdewit@kpnmail.nl
mailto:hanskarels@live.nl
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Bewust Katholiek 

Beste parochianen van de RK Parochie Maria Moeder van God, 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat vandaag het volgende filmpje 
van Bewust Katholiek online is gegaan! Het filmpje gaat over het 
sacrament van boete en verzoening. We nodigen u graag uit, 
vooral in het jaar van Barmhartigheid, om het filmpje te delen en te 
gebruiken in uw parochie. Ook hebben we een biechtspiegel ge-
maakt die mensen kunnen gebruiken ter voorbereiding op dit sa-
crament. Daarover leest u meer in deze mail. 

Boete en verzoening  
In het filmpje leggen we uit waar het sacrament van boete en ver-
zoening over gaat. De vraag die centraal staat is waarom je zou 
biechten als je God zelf ook om vergeving kunt vragen. We gaan 
in op wat een zonde is en we laten zien hoe het sacrament van 
boete en verzoening verloopt. Ook behandelen we een paar mis-
vattingen die bestaan over dit sacrament. 

We hopen met het filmpje een positief beeld te geven over het sa-
crament van boete en verzoening en mensen vertrouwen te geven 
dat het ook voor hen heel heilzaam kan zijn. 

YouTube  
Het filmpje staat op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=ImyV0pmyRyw en u kunt het 
vinden op onze vernieuwde website www.bewustkatholiek.nl. 
Evenals bij de andere filmpjes vindt u op de website een handrei-
king om een groepsgesprek bij het filmpje vorm te geven met 
voorbeeldvragen. Er is ook een link om het filmpje te downloaden. 
Voelt u zich vrij het te gebruiken waar u mogelijkheden ziet. 

Biechtspiegel  
Op onze website kunt u ook een biechtspiegel downloaden. Van 
oudsher is een biechtspiegel een manier om aan de hand van een 
aantal vragen je geweten te onderzoeken om je zo voor te berei-
den op het sacrament van boete en verzoening. We hebben spe-

https://www.youtube.com/watch?v=ImyV0pmyRyw
http://www.bewustkatholiek.nl/
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ciaal voor parochianen een nieuwe biechtspiegel gemaakt met 
vragen die passen bij deze tijd en waarin de Tien Geboden zijn 
verwerkt. 

Congres  
Vanuit Bewust Katholiek zijn we momenteel ook druk bezig met de 
organisatie van het congres óBruisende Kerkô dat gehouden zal 
worden op 30 oktober a.s. in Gouda. Met het congres willen we 
jonge mensen (tussen de 18 en 38 jaar) enthousiast maken en 
handvatten bieden om zich in te zetten voor de toekomst van de 
Kerk in Nederland. Hierover ontvangt u in een volgende mail meer 
informatie. 

We hopen dat het filmpje en de biechtspiegel u, en de mensen in 
uw parochie mogen inspireren. Wilt u ons helpen in de versprei-
ding van dit filmpje? Alvast bedankt. 
Met vriendelijke groet, namens Pastoor Van Klaveren,  

Vakantie in Kroatië 

Eind oktober zijn Theo en ik een weekje in Kroatië geweest, vlak-
bij Split. Vlakbij ons appartement was een kerk waar wij zondag 
langskwamen. Kinderen verkochten daar mooie, zelfgemaakte 
rozenkransen en de opbrengst was voor de missie. 
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Iedere zondagavond om 18.00 uur is daar een mis met jongeren 
en daar zijn wij naar toe gegaan. Wij waren onder de indruk van 
de vele gezinnen en jongeren die naar deze viering toe kwamen. 
De muziek werd verzorgd door 8 zangers/zangeressen, 2 gitaris-
ten en 2 violisten een pianist, klonk erg mooi. De meisjes, die wij 's 
morgens gezien hadden met de rozenkransen, lazen de voorbede, 
ieder met een kaarsje in de hand. Wat mij ook opviel was dat ook 
de jongeren knielden tijdens het Eucharistisch gebed (op de harde 
vloer). En al versta je helemaal niets van de taal die zij spreken, 
de rituelen zijn wereldwijd hetzelfde in de Katholieke kerk. 80 pro-
cent van de bevolking in Kroatië is katholiek. 
 
Schoonzus Marites was 2 jaar geleden naar Medjugorje geweest, 
een Maria bedevaartoord. Wij zijn daar ook een dagje naar toe 
gegaan, in Bosnië-Herzegovina. Daar hebben we in 3 kwartier de 
berg beklommen naar het kruis op de top met prachtig uitzicht 
over de bergen. Een onherbergzaam pad, wat ik aflegde met mijn 

slippers, maar er waren 
ook mensen die dit 
blootsvoets deden! Het is 
al een wonder op zich 
dat al deze mensen, jong 
en oud hier weer heel-
huids beneden komen! 
Onderweg staan de 14 
kruiswegstaties waar 
groepjes mensen vanuit 
de hele wereld stilstaan, 
bidden, zingen, ook met 
gitaarbegeleiding. Ook 
de heuvel beklommen 
waar het Mariabeeld 
staat op de plek waar 
Maria vanaf 1981 aan 6 
jonge mensen is ver-
schenen met als bood-
schap: "Vrede, vrede, 
vrede- en alleen vrede! 
Vrede moet regeren tus-
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sen God en mens en tussen de mensen!" Ook de parochiekerk 
gezien waar ook een altaar buiten is met plaats voor 10.000-den 
mensen.  
Over vrede gesproken, de spanningen van de oorlog van de jaren 
90 zijn nog steeds voelbaar/zichtbaar. Bij de grens is een strenge 
paspoortcontrole en wij zijn in een kerk geweest in het havenstad-
je Omis waar 56 portretten hangen van gesneuvelde soldaten, 
waaronder jongens van 21 jaar oud.  
Verder hebben we de stad Split bekeken, een dagtripje gemaakt 
naar prachtige watervallen, in de heldere zee gezwommen, die 
bijna grensde aan ons balkonnetje en genoten van de zon. 
 
Ina 

Icoon schilderen in De Rijp 
Bent U ook altijd zo gefascineerd door de mooie iconen in de 
kerken? Waar je ook komt, een icoon trekt nog meer de 
aandacht dan een mooi schilderij. En dat komt wellicht door 
het mystieke gevoel dat het oproept. 
Zelf sta ik vaak vol bewondering te kijken, en besef maar half 
hoeveel tijd, aandacht en liefde er door de kunstenaar 
ingelegd is. Toen we afgelopen mei in Armenië waren, 
kwamen we in duizend jaar oude kloosters, waar heel veel 
monniken toen dagelijks bezig waren met het ñschrijvenò van 
iconen en kopiëren en versieren van de Bijbelse boeken. 
Afgelopen weken heb ik nu zelf een korte cursus icoon 
schilderen gedaan bij José van Santen, en ben nog meer 
onder de indruk gekomen van dit mooie monnikenwerk. Ik 
kreeg het idee haar te vragen dit ook in onze parochie aan te 
bieden. Gebruik makend van de oude technieken kan er na 
enkele weken iets bijzonders ontstaan uit je eigen hand. 
Maar ondertussen raak je steeds meer onder de indruk van 
wat de monniken aan kunstwerken ons hebben nagelaten. 
Ook al hebt U er nooit bij stil gestaan om het zelf te 
proberen, dit is een unieke kans. In 12 weken kan er uit uw 
hand iets moois ontstaan. In bijgaand artikel van José kunt u 



 10 

meer lezen en voor vragen kunt u ook bij mij terecht. 
Namens het parochieteam vraag ik wel ú25,-- als vergoeding 
voor de koffie/thee, want we gaan natuurlijk geen 3 uur op 
een droogje zitten. Durft U het aan ? 
Ferdie van Campen, tel. 075-6411231. 
 

Icoon schilderen  
We gaan een icoon schilderen op de klassieke Griekse wijze. 
De lessen zijn gericht op beginnende schilders. De aandacht ligt 
vooral op het aanleren van de techniek, er is keuze uit voorbeel-
den die geschikt zijn voor beginners 
(Maria=Moeder Gods, Aartsengel, Maria Magdalena, Paulus) 
 
José van Sante ontvangt sinds 2010 een intensieve training en 
van haar leraar Jan Verdonk  (de autoriteit op het gebied van 
Griekse schilderkunst in Nederland ï www.iconenschool.nl)  
de instemming gekregen om lessen te geven. 
Zie voor haar werk ook: www.iconen-josepha.nl  
De cursus bestaat uit 12 lessen, 
we beginnen op  
woensdag 11 januari 2017   
tijd: van 14.00 ï 16.30 uur  
plaats: parochiehuis naast de 
kerk Rechtestraat 162 - De Rijp                      
Een extra les - om nog iets af te 
maken -  daarover kunnen we 
tijdens de cursus een afspraak 
maken. 
Opgave graag voor 15 de-
cember 2016  bij :  
Jose van Sante, 
telefonisch 06-303 75 871, 
maar liefst per email:  
vansantejose24@gmail.com  De kosten zijn 175 euro, dat is inclu-
sief gebruik van penselen, pigmenten en bladgoud, exclusief hou-
ten plank = pl.m. ú 30,00, op de eerste les contant te betalen.  
De kosten svp voldoen op bank NL40TRIO 039 0481 548 
tnv JMC van Sante, met vermelding Icoon. 

http://www.iconenschool.nl/
http://www.iconen-josepha.nl/
mailto:vansantejose24@gmail.com
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Bidden voor priesters 
 
Mevrouw Wiebers uit Purmerend, wordt in Paramaribo geboren. 
"Mijn ouders waren heel gelovig en baden dikwijls met ons samen. 
Ik ben dankbaar voor alles wat zij ons hebben meegegeven. Ik 
was negentien toen ik de binnenlanden van Suriname introk om 
daar les te geven op een internaat dat werd gerund door 
religieuze zusters. Dat was echt een mooie tijd. In Nederland 
aangekomen hoopte ik weer als basisschoollerares aan de slag te 
gaan, maar dat lukte niet. Toen ben ik bij de bank gaan werken als 
procuratiehouder. Dat werk heb ik dertig jaar met veel plezier 
gedaan. Mijn ouders kwamen bij mij in huis wonen. In de periode 
na het overlijden van haar ouders voelde ik heel sterk dat ik een 
nieuwe roeping ontving. Zo werd ik oblaat bij de Abdij St. 
Benedictusberg te Mamelis in Vaals en werk ik nu als vrijwilligster 
bij de zusters van moeder Teresa in Amsterdam. Ook ontdekte ik 
dat het mijn roeping was om heel speciaal te bidden voor de 
priesters en om nieuwe roepingen. Ik kwam altijd al iedere eerste 
zaterdag van de maand (roepingenzaterdag) naar bedevaartsoord 
Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, waar dan speciaal voor 
deze intentie wordt gebeden. Toen kreeg ik de ingeving om iedere 
tweede zaterdag van de maand mensen bij mij thuis uit te nodigen 
om samen te bidden om roepingen. De groep bestaat nu uit zo'n 
achttien leden. Soms nodig ik ook een priester uit voor een 
gebedsbijeenkomst. Priesters hebben het vaak niet gemakkelijk 
en zij hebben onze steun gewoon nodig. Het gebed is zo 
belangrijk. We moeten het voorbeeld van Jezus volgen die Zich 
vaak terugtrok om te bidden tot Zijn hemelse Vader. Ik heb Maria 
beloofd dat het gebed doorgaat, want we hebben hier in 
Nederland echt veel nieuwe priesters nodig. We bidden elke 
maand en nieuwe leden zijn altijd welkom!" Contact: 
c.wiebers@kpnplanet.nl.  
 
Bron: Willibrord Magazine de Tiltenberg, tijdschrift voor de 
gebedskring en vrienden van het seminarie. 

mailto:c.wiebers@kpnplanet.nl


 12 

Vrede 

Wanneer zal er overal eens vrede komen? 

Wanneer zullen de wapens worden neergelegd 

En zal er een einde de komen aan al dat gevecht? 

Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen? 

 

ñVrede op aarde, in mensen een welbehagenò 

Zingen we graag met de kerstdagen in de kerk 

Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk 

Hoelang moeten de mensen het nog verdragen? 

 

In Irak en ook elders is het nog steeds raak 

En wordt er vaak veel leed en pijn geleden 

Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden 

Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak. 

 

Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer 

Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is 

Waar mensen verkeren in angst en droefenis 

O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer. 

 

Fedde Nicolai 
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12 december t/m 3 januari 2016 

Kerstsfeer in Museum Catharijneconvent 
Tot en met 3 januari is het museum ondergedompeld in kerstsfeer! Er zijn nog 
een aantal activiteiten waar u bij kunt aansluiten. (www.catharijneconvent.nl) 
 
Kerststallenroute  

Beleef de unieke collectie 
kerststallen! Hoogtepunt is 
de achttiende-eeuwse Napo-
litaanse kerststal met meer 
dan 45 figuren. De stal staat 
in een decor zoals dat eeu-
wen geleden al in Napels 
werd gedaan. Ook kunt u 
genieten van de Tiroler 
kerstgroep, met een heuse 
olifant die meekomt met de 
drie koningen. Prachtige 
schilderijen maken de tocht 
compleet, zoals het paneel 
de Aanbidding der konin-
gen uit ca. 1515. Kinderen 

krijgen een speurtocht mee 
om alle stallen te ontdekken. 
 
Kerstspeurtocht  

Met de kerstspeurtocht beleeft jong en oud het eeuwenoude kerstverhaal. De 
tocht leidt langs de unieke collectie kerststallen van het museum. De tocht geeft 
antwoord op vragen als: Wat is de betekenis van de ster en de geschenken van 
de drie koningen? Wat is de symboliek achter de kerstboom? De Napolitaanse 
kerststal komt tot leven via extra activiteiten als spelletjes en quizvragen. De 
speurtocht is met een beetje hulp goed te doen vanaf circa 4 jaar. 

https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/lezingen-en-activiteiten/kerstactiviteiten/
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Adventsactie 
 

Adventsactie werft fondsen voor concrete 

projecten in de tijd voor Kerstmis. We 

ondersteunen het hele jaar missionaire 

ondernemers en onderneemsters in 

Nederland die samenwerken met 

Katholieke gemeenschappen in 

ontwikkelingslanden. We geloven in de 

waarde van relaties en kleinschalige 

projecten.  

De kernboodschap van de Adventsactie is "Kom samen in actie 

om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis".  

Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar 

het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven. 

 

 

ONZE VISIE 

We zien onze katholieke kerk als een óforce for goodô in de 

wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich 

belangeloos in om mensen in ontwikkelingslanden in en door 

de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun 

ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om 

gezien en gesteund te worden. 

In onze kerk houden we op zaterdag 10 december een deurcol-

lecte voor deze actie. 
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Kerstmis - quiz 
 
1. Wat betekent het woord Advent en hoeveel zondagen heeft de Ad-

vent?  
2. Waarom zijn er kaarsen in de Advents- en Kerstkrans?  
3. Welke Engel kondigt de geboorte van Jezus aan, bij Maria?  
4. De 3e Adventszondag wordt ook wel Zondag Gaudete genoemd, wat 

betekent dit?  
5. Wat is het belangrijkste feest: Kerstmis of Pasen?  
6. Men speelde vroeger het kerstspel, hoe werd dit later uitgebeeld?  
7. Wie bedacht dit en wanneer?  
8. Waarom is er een kribbe, os en ezel in de kerststal?  
9. Welke evangelisten schrijven over het Kerstverhaal?  
10. Waarom werd Jezus in een stal geboren?  
11. Wat betekent de naam Jezus?  
12. Waarom werd Jezus in een kribbe geboren?  
13. Wanneer vieren wij het feest van Driekoningen en wat zijn de namen 

van de 3 Koningen?  
14. Waarom is 1 Koning zwart? 

 
Antwoorden: 
1. Advent komt van het Latijnse adventus dat óaankomstô betekent. 

Wachten op, verlangen naar, geduld hebben, loslaten en bekeren. 

Afkeren van de zonde en ons weer toekeren naar God. De Advent 

heeft 4 zondagen.  
2. Jezus is het Licht van de wereld.  
3. De engel Gabriel  
4. Gaudete betekent: verheugt u  
5. Pasen, want dan vieren wij de verrijzenis van Jezus. Paulus schrijft: 

óen als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij 

nog in uw zondenô (1 Kor. 15,7)  
6. Door de kerststal  
7. Sint Franciscus van Assisië, in de 12/13e eeuw  
8. O.T.: Jesaja 1,2-3: Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van 

zijn meesteré.; en N.T.: Lucas 2, 11-12: Heden is u in de stad van 

David een Verlosser geboren, Christus de Heer. Dit zal u een teken 

zijn: gij zult een pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en 

liggend in een kribbe.  
9. De evangelisten Mattheus en Lucas  
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10. Jezus kiest voor eenvoud  
11. Jezus betekent Redder, de Messias (gezalfde)  
12. Een kribbe is een voerbak. Jezus is voor iedereen ógeestelijk en li-

chamelijk voedselô.  
13. Op 6 januari . De namen zijn : Caspar, Balthasar en Melchior  
14. Hij vertegenwoordigt Afrika. Psalm 72, 10-11: De koningen van Sje-

ba (Arabië en Azië) en Seba (Ethiopië). 

 
 

BBQ 2016  

 
Dit jaar hebben we de jaarlijkse bbq gehouden bij Wim en 
Bernadet. 
Het bleek een prachtige locatie en het weer was super. We zijn 
begonnen met een mis onder leiding van de priesters Marcelo en 
Mariusz. Het was een hele gezellige avond en we hopen volgend 
jaar nog veel meer parochianen te verwelkomen. 
 

 
 


