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RK Geloofsgemeenschap ”Sint 

Franciscus van Assisië” 

Raadhuisstraat 3, 1474 HE Oosthuizen 
 
E-mail:  info@parochie-oosthuizen.nl 
www.parochie-oosthuizen.nl 
Zie ook www.regiopolderland.nl 
  

 
 
 

Pastoor: 
Marcelo Salão Rocha 

Rechtestraat 162, 1483 BH De Rijp 
T 0299 67 14 56 – 06 46847043 

E-mail: marcelaonl@gmail.com 
 

Banknr. Kerkbestuur NL83RABO 0367301865 
Banknr. Actie Kerkbalans NL69RABO 0367302020 

 
 

Franciscus-team 
Vicevoorzitter : André Konijn (0299 403217) 
Secretaris : Bernadet Vrolijk (0299  03725) 

Penningmeester : Nico de Wit (0299 681320) 
 
 

vieringen  

zondag 10.00 uur (niet de 2e zondag van de maand) 
2e zaterdag van de maand 19.00 uur 

1e vrijdag van de maand 19.00 uur: rozenkrans 
 
 
 

Werkgroep Huisbezoek 
Ben Maas, Schoolstraat 1, 1474 ML Oosthuizen 0299 40 16 82 

Trees Vrolijk, Oosteinde 60, 1474 MD Oosthuizen 0299 40 15 55 
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Voorwoord 

Kerstmis 
 

et Kerstmis vieren wij de geboorte van 
Christus, dat hij de geborgenheid van de 

Vader heeft verlaten om mens te worden, om 
ons nabij te zijn, om ons aan te tonen hoezeer 
God ons bemind. 
 
Wij leven in een bijzondere tijdperk: heel veel neergang; Parijs, Syrië, 
IS, enz... 
 
Met kerstmis, door de geboorte van Christus, ervaren we Gods 
nabijheid; Hij heeft de mensen en de wereld niet in de steek gelaten;  
Hij heeft zijn enige zoon gezonden om voor ons de toegang tot de 
hemel en de eeuwigheid te ontsluiten. 
Deze tijd van het jaar (seizoen) is heel bijzonder: de dagen worden 
korter en donkerder, de bomen worden door de schepper ontbladerd 
en het wordt koud. 
 
Maar juist in deze sombere dagen daagt er een licht op, die ons hoop 
geeft, die ons vrede schenkt, die rust brengt in ons leven. 
 
Dit licht, deze hoop, hebben we en onze wereld meer dan ooit nodig; 
om in de fouten en valkuilen van het verleden niet opnieuw te vallen. 
 
Onze wereld en ons eigen leven heeft Gods licht nodig, die de feiten en 
onze eigen geschiedenis aan een heel andere licht brengt; ik noem het 
maar 'Gods licht'. 
 
Dit licht heeft een andere uitstraling, die niet te vergelijken is met het 
licht van zon, de maan, een lamp enz... dit licht verlicht de innerlijke 
mens, het hart en het verstand van de mens zodat wij ons eigen leven, 
geschiedenis en de geschiedenis van de wereld met andere ogen zien: 
de ogen van het geloof. 

M 
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Dat betekent dat iedere mens in staat is om God te ontvangen en de 
deuren van zijn/haar hart voor hem te openen. 
 
In de tijd van Jezus werd Hij als eerst gekend door de meest 
eenvoudige en onbeduidende mensen; herders en de dieren die deel 
uitmaken van de bekende kerststal. 
 
Maar heeft Christus vandaag de dag de kracht om mensen aan te raken 
en te verlichten? Of is de kerk en de boodschap van Christus en het 
christendom mislukt? - Ik zelf geloof dat de kerk veel te bieden heeft en 
dat de boodschap van Christus mensen kan verlichten, moed geven, in 
staat stellen om heldhaftige dingen te verrichten, hoop geven, enz. ... 
 
Laten we dan van deze tijd, deze kersttijd, een bijzondere tijd maken 
waar wij open mogen staan voor Hem, dat Hij onze wensen om vrede, 
liefde, gerechtigheid en vreugde tot stand mag brengen, én voor ons én 
voor de wereld. 
 
Een zalig kerstfeest toegewenst en een gelukkig en voorspoedig 
Nieuwjaar. 
 
Pastoor Marcelo. 
 
 

Nieuwe diaken/stagiaire 
 
Op zaterdag 14 november zijn er vier nieuwe diakens voor de 
Haarlemse kerk gewijd. Twee van hen zijn permanente diakens zoals 
Jack en Marcel. Twee zijn transeunte diakens, d.w.z. dat zij straks tot 
priester worden gewijd.  
 
Een van hen komt in onze regio stage lopen. Wij heten hem van hart 
welkom in ons midden en hopen dat hij zich in ons midden thuis kan 
voelen en dat hij in het pastoraat kan groeien en zich ontwikkelen. 
Hij heet Mariusz Momot. Hieronder stelt hij zichzelf aan ons voor: 
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Een korte presentatie van het nieuwe diaken -stagier in de regio 
Purmerend. 
 
 Mijn naam is Mariusz Momot. Ik ben 36 en ik kom uit Polen. Ik 
ben elf jaar geleden naar Nederland gekomen als seminarist van het 
DǊƻƻǘǎŜƳƛƴŀǊƛŜ άwŜŘŜƳǇǘƻǊƛǎ aŀǘŜǊέ ƛƴ bƛŜǳǿŜ bƛŜŘƻǊǇΦ bŀ ŜƭŦ ƧŀŀǊ 
Ǿŀƴ ŘŜ ǾƻǊƳƛƴƎ ƘŜō ƛƪ ƳƛƧƴ ǎǘǳŘƛŜ ōƛƧ ŘŜ ǇǊƛŜǎǘŜǊƻǇƭŜƛŘƛƴƎ ά5Ŝ 
¢ƛƭǘŜƴōŜǊƎέ ǘŜ ±ƻƎŜƭŜƴȊŀƴƎ ŀŦƎŜǊƻƴŘ Ŝƴ ƻǇ мп ƴƻǾŜƳōŜǊ нлмр ǿŜǊŘ ƛƪ 
door mgr. Punt tot transeunte diaken gewijd. 

. Een paar woorden over mijn voordat ik het seminarie inging: Ik kom 
uit een typisch, pools gezin, met een katholieke achtergrond. Mijn 
familie was sterk verbonden met de plaatselijke kerkgemeenschap te 
Uchanië (een groot dorp in Zuidoost Polen, tegen de grens met 
Oekraïne). Mijn vader werkte bij mijn parochie 20 jaar lang als koster 
en later nam hij de taak van mijn opa over als de dodengraver op de 
parochiale begraafplaats. Mijn ouders zijn in mijn vroege kinderjaren 
overleden. Gelukkig waren wij met ze twee gebleven met mijn bijna 19 
jaar ouder dan ik zus. Ofschoon ik geen ouders meer had, liet God mij 
niet in de steek. Van beroep ben ik een boswachter. Ik studeerde de 
Boswachterij in Krakau maar die studie heb ik achtergelaten om O.L. 
Heer te volgen en het seminarie binnen te treden. Reeds tijdens mij 
studies begon ik  steeds meer over mijn bestemming, of beter gezegd, 
mijn roeping te denken en die vraag gaf mij geen rust. In het jaar 2004 
kreeg ik het groene licht van mijn begeleiders op het roepingscentrum 
en ik ben naar Italië gegaan voor een soort retraite voor de kandidaten 
tot het seminarie uit de hele wereld. Daar vandaan ben ik via loting 
naar Nederland gezonden; op 30 september 2004 ben ik in de Lage 
Landen terechtgekomen.  

Dit jaar mag ik als diaken in Uw parochie mijn stage lopen en op deze 
manier mijn diaconale taak in de dienst van de Kerk uit te oefenen. Ik 
hoop iets van U te kunnen leren wat mij in mijn pas begonnen  
pastoraalwerk behulpzaam kan zijn. Ik hoop, dat ik dit jaar met U een 
leerzame pastorale ervaring mag opmaken. Dit wens ik U en ook aan 
mijzelf toe.  
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Geloofscursus "Catholicism"  
in de Nicolaaskerk 
 
Wellicht heeft u in de afgelopen maanden gehoord dat er een 
prachtige DVD-serie is uitgekomen met de naam CATHOLICISM. Het is 
een cursusserie van de Amerikaanse priester (intussen bisschop) 
Robert Barron. Het omvat tien afleveringen van 50 minuten waarbij hij 
ŘŜ ƪƛƧƪŜǊ ƳŜŜƴŜŜƳǘ ƻǇ ŜŜƴ ǊŜƛǎ ŘƻƻǊ άŘŜ ƪŀǘƘŜŘǊŀŀƭ Ǿŀƴ ƻƴǎ ƪŀǘƘƻƭƛŜƪŜ 
ƎŜƭƻƻŦΦέ 5Ŝ ŎǳǊǎǳǎ ƛǎ ŀƭ ŘƻƻǊ ƘƻƴŘŜǊŘŘǳƛȊŜƴŘŜƴ ƳŜƴǎŜƴ ƎŜȊƛŜƴΣ ƻΦŀΦ Ǿƛŀ 
de Amerikaanse televisie, en wordt zeer geprezen.  

Deze cursus is wordt binnenkort ook in de H. Nicolaaskerk in Purme-
rend aangeboden. Een mooie gelegenheid om u in het geloof te ver-
diepen, hoe weinig of veel u ook al weet. De serie is Engels gesproken 
met Nederlandse ondertiteling. Een avond bestaat uit het gezamenlijk 
kijken van een aflevering van de DVD-serie. Na afloop praten we er 
samen over na en kunnen er uiteraard vragen gesteld worden.  

De eerste twee avonden waren op: woensdag 11 november en woens-
dag 25 november om 20:00 uur in de Catharinazaal van de H. Nicolaas-
kerk (Kaasmarkt 15 in Purmerend). Graag aanbellen aan de achterzijde 
van de kerk. De overige afleveringen worden in het nieuwe jaar ver-
toond. De datums daarvoor volgen ter zijner tijd. Iedereen is van harte 
welkom om een of meerdere avonden bij te wonen.  

Voor meer informatie, kunt u bij mij terecht, of op 
http://www.catholicism.nl 

Hopelijk tot ziens op een van de avonden.  
Pastoor Marcelo.  

http://www.catholicism.nl/
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Op vakantie in Macedonië 

In september zijn Theo en ik een paar dagen in Macedonië geweest. 
Een prachtig berglandschap en een helder meer, het meer van Ohrid, 
Dit is het diepste meer van Europa, waar je tot 20 meter diep de 
bodem ziet. Het water heeft prachtige groenblauwe kleuren en is 
heerlijk om in te zwemmen. De bevolking is hoofdzakelijk Orthodox 
Christelijk en dat zie je overal: een grote afbeelding van het laatste 
Avondmaal op het vliegveld, veel religieuze artikelen in de winkels en 
heel veel kerkjes. Zondagmorgen is er een viering van ½ 8 tot 10 uur en 
de mensen lopen in en uit. Iedereen die binnenkomt maakt drie 
kruistekens, kust of raakt een icoon aan en doneert wat geld. Veel 
gezongen gebeden en we meenden  de Geloofsbelijdenis en het Onze 
Vader te horen. 
Dagje langs het meer gefietst richting Albanië. Dit land is 60 jaar van de 
buitenwereld afgesloten geweest en je komt ook niet zo makkelijk 
ōƛƴƴŜƴΦ IƻƴŘŜƴ Ŝƴ ŜŜƴ ƻƴǾǊƛŜƴŘŜƭƛƧƪŜ Ƴŀƴ ƘƛŜƭŘŜƴ ƻƴǎ ǘŜƎŜƴΥ άbƻ 
ǇƛŎǘǳǊŜǎ Ηέ hƴŘŜǊǿŜƎ ƘŜǘ ƪƭƻƻǎǘŜǊ Ǿŀƴ Kalista bezocht. Op het plein 
klonk Hemelse muziek en in het kerkje, dat van onder tot boven met 
ŦǊŜǎŎƻΩǎ ƛǎ ōŜǎŎhilderd, werden een moeder met twee kinderen 
gedoopt. Heel veel rituelen: het kussen van het kruis en afbeeldingen 
van Maria. 
Ook het klooster van Sint Naum bezocht. Hier woont 1 monnik van 50 
jaar en in dit kerkje was een trouwplechtigheid en een doopviering 
waarbij de baby geheel ondergedompeld werd in het (verwarmde) 
doopfont. 
Ook een stadswandeling gemaakt door het oude centrum, waar we 
aansloten bij een groep Belgen. De restanten van een amfitheater 
bezocht en boven op de berg wordt een universiteit herbouwd die 
gesticht is door St. Clemens in de eerste eeuw. Hij leidde 3500 
studenten op die les kregen in godsdienst, lezen en schrijven om het 
orthodox christelijk geloof te verkondigen en de Slavische taal te 
verspreiden. 
De splitsing tussen de Rooms Katholieke kerk en de Orthodoxe kerk 
heeft te maken met machtstrijd: Rome of Constantinopel, de stad die 
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keizer Constantijn gesticht heeft.  Hij heeft  gezorgd dat er een einde 
kwam aan de Christenvervolging en dat het Christendom de 
staatsreligie werd. Zoals wij de Paus zien als het hoofd van de 
Katholieke kerk, zo hebben zij een Patriarch. 
Met een groep van 20 mensen, waaronder ook vier άōŜƪŜƴŘŜƴέ uit ons 
hotel hebben we een dorpentocht gemaakt. Er is in dit land armoede, 
maar ook veel moois. In een dorpje met 15 inwoners koffie gedronken 
bij een bewoonster in de tuin. Een vrouw van onze groep werd 
aangekleed in de traditionele klederdracht. Ook daar weer, via een 
άƘŜƳŜƭǇƻƻǊǘέ ƻǇ ŜŜƴ ōŜǊƎ ŜŜƴ ƪŜǊƪƘƻŦ Ŝƴ ƪŜǊƪƧŜ ōŜȊƻŎƘǘ Ŝƴ Ȋƻŀƭǎ 
overal zie je in het midden een icoon van Christus, links Maria met kind 
en rechts Johannes de Doper, die gezien wordt als de verkondiger van 
het Christendom. 19 januari is het groot feest van Johannes de Doper. 
Vervolgens een toeristisch dorpje bezocht. De natuur is hier zó mooi, 
het water zó schoon. Heerlijke, uitgebreide lunch met streekproducten. 
Het zag er hier zo gezellig uit en dat was een heel contrast met het 
stadje waar we daarna naar toe reden. Een moslimstadje uitgegroeid 
tot inmiddels 8000 inwoners. Volgens onze gids Dimitri krijgen de 
Christenen 1 ½ kind per gezin, de moslims een stuk of tien. Gigantisch 
grote, betonnen huizen staan hier. Vaak wordt alleen de onderste van 
vier verdiepingen bewoond. Status is hier heel belangrijk. De mannen 
werken in Zwitserland of Italië, komen in de vakantie naar huis in een 
dikke auto. In de cafés zijn alleen mannen, de vrouwen die je op straat 
ziet zijn gesluierd. Ramen van huizen zijn gesloten door luxaflex. 
WƻƴƎŜƴǎ Ǿŀƴ мр ƧŀŀǊ ǊƛƧŘŜƴ ƛƴ ŀǳǘƻΩǎΦ 9Ǌ ƛǎ ƎŜŜƴ ǇƻƭƛǘƛŜ ƘƛŜǊΣ ŘŜ ƳŜƴǎŜƴ 
lossen onderling alles op. We voelden ons hier niet op ons gemak. Hier 
komen niet veel toeristen. Op het plein stond een busje met schapen 
erin en ook zŀƎŜƴ ǿŜ ŀǳǘƻΩǎ ǊƛƧŘŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ ǎŎƘŀŀǇ ƛƴ ŘŜ ŀŎƘǘŜǊōŀƪΦ 
Terug in ons hotel  een rondje gelopen langs oude stallen en huizen 
waar pepers hangen te drogen en met nog enkele Nederlanders in ons 
stamrestaurant boven op de berg nog wat gegeten. Op het weggetje 
hier naar toe komen in het donker twee koppels schapen met herder 
en hond vanuit de bergen naar beneden. Een onverwacht mooie, 
interessante reis. 
 
Ina 
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HEILIGE MIS: topprioriteit voor ieder katholiek 
gezin. 
Ouders die van hun kind houden moeten op hun hoede zijn voor min-
stens twee krachtige verleidingen: Ten eerste is er de ongelofelijke 
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hoeveelheid uren dat een gemiddeld kind doorbrengt voor tv en com-
puter. Deze twee gevaarlijke schermen doordringen - zonder het wijze 
toezicht van ouders - de harten en geesten van kinderen, en vervullen 
ze met de mentaliteit van de wereld. Deze invloed kan bij hen onher-
stelbare schade aanrichten en hun onschuld verwoesten. De verbeel-
ding en gedachten van kinderen nl. gevoed met duizenden schadelijke 
afbeeldingen die hun vermogen aantasten om werkelijkheid en fanta-
sie van elkaar te onderscheiden. Ten tweede is er de toenemende rol 
van sport en competitie die kennelijk de rol van de godsdienst over-
neemt, m.n. op zondag. Ondanks dat sport gezond is en door diverse 
pausen is aanbevolen bij de ontwikkeling van de menselijke persoon, 
moet men alert zijn op de sterk groeiende neiging om van sport een 
'vals idool' te maken. Hoeveel gezinnen en hun kinderen kiezen op 
zondag voor sport i.p.v. voor de Mis, terwijl men daardoor de plicht om 
God te eren en te prijzen verwaarloost? Moet het Heilig Offer van de 
Mis, dat in het bijzonder op zondagochtend wordt gevierd als de dag 
van de Verrijzenis, niet de topprioriteit zijn voor ieder echt katholiek 
gezin? Computer- en tv-programma's kunnen op een verstandige ma-
nier gebruikt worden zonder daarbij God te beledigen. En ook: sport 
kan zeker op een positieve manier worden beleefd. Maar toch, laten 
we nooit het voorbeeld van de heiligen, zoals bv. moeder Teresa die 
zei: 'Mijn televisie is het Tabernakel.' Als we de gave van het geloof 
hebben ontvangen, weten we dat kinderen geen bezit van de ouders 
zijn, maar een gift van God en tot Hem behoren. We moeten dan ook 
een diep verlangen hebben dat onze kinderen God leren kennen en 
Hem beminnen aangezien Hij de enige is die een mens ten volle geluk-
kig kan maken. 
(overgenomen uit Kringblad, Den Bosch) 
 

Kerst-gedicht 
We zullen het verhaal weer horen 
dat al zo dikwijls werd verteld - 
de herders, wakend in het veld, 
de lofzang van de eng'lenkoren, 
het Kind, door Schrift en ster voorzegd. 
Maar voelen wij die vreugde echt 
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dat ons een Redder is geboren 
die door Zijn dood ons wil bevrijden 
uit alle angst en doem en waan? 
O, als wij dat zouden verstaan! 
Die Boodschap mag ons hart verblijden: 
Hij is Gods Woord dat niet verstomd 
en ons belooft, totdat Hij komt, 
'Niets kan u van Mijn liefde scheiden." 
 
(N.A.L. van der Sluis, pr) 
 
 

AANBIDDING, met kinderen. 
Een middag per week hebben kinderen van de St. Markusschool de 
mogelijkheid om het gebod van Jezus op te volgen: "Laat de kinderen 
tot Mij komen." Geleid door de broeders van Sint Jan besteden ze 30 
minuten aan Aanbidding van Jezus in het Heilig Sacrament. Gedurende 
deze kostbare tijd ervaren de kinderen, samen met hun leraren, de 
nabijheid van onze Heer. Als de kinderen de Kerk binnenkomen, hou-
den ze zich meteen in, ze laten het lawaai van de wereld achter en tre-
den binnen in de tijd van Aanbidding. Een verbazingwekkende veran-
dering vindt plaats. Al binnen de eerste paar minuten openbaart zich 
een sfeer van vrede. Alle kinderen, zelfs de meest rumoerige, worden 
heel stil. Perioden van stilte worden onderbroken met liederen en ge-
beden, lezingen uit de Heilige Schrift en een meditatie over Gods 
Woord. De kinderen leren dat Jezus, die werkelijk aanwezig is, naar 
hen luistert en hen helpt. In deze omgeving kunnen kinderen en vol-
wassenen in de stilte van hun hart heel bijzonder met Jezus spreken en 
al hun zorgen bij Hem brengen. De ervaring van Eucharistische Aan-
bidding helpt de kinderen hun deelname aan de Heilige Mis te verdie-
pen. De eerbied die zij tonen is eveneens het gevolg van de Eucharisti-
sche Aanbidding. Een van de meest verbazende resultaten van de Aan-
bidding is, dat de kinderen al op jonge leeftijd in staat zijn om de wer-
kelijke aanwezigheid van Jezus in de Heilige Eucharistie te erkennen en 
erover te spreken. Er is een geest van christelijke liefde en bezorgdheid 
die zich uitstrekt naar anderen in onze gemeenschap en zelfs naar de 
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wereld toe. De gebeden van de kinderen zijn krachtig en de hele paro-
chie heeft er baat bij dat de kinderen tijd doorbrengen in Eucharisti-
sche Aanbidding. 
(Overgenomen uit Kringblad, Den Bosch) 
 

GEBED VOOR HET GEZIN  
Jezus, Maria en Jozef, 
in u zien wij de schoonheid van de ware liefde 
en met vertrouwen wenden wij ons tot u. 
Heilige Familie van Nazareth, 
maak ook van onze gezinnen plaatsen van gemeenschap en gebed, 
echte scholen van het Evangelie en kleine huiskerken. 
Heilige Familie van Nazareth, 
laat gezinnen nooit meer ervaren wat geweld is, uitsluiting en schei-
ding: 
dat ieder die gewond is of te schande gemaakt, 
spoedig vertroosting en genezing mag ervaren. 
Heilige Familie van Nazareth,  
laat ons meer bewust worden 
van de heiligheid en onschendbaarheid van het gezin 
en van zijn schoonheid in het plan van God. 
Jezus, Maria en Jozef, wil ons horen en verhoren. 
Amen. 
(Uit een gebed van Paus Franciscus) 
 

Wereldjongerendagen Krakau 2016 
 
Van 20 juli t/m 2 augustus 2016 organiseert Bisdom Haarlem-
Amsterdam een 14-daagse reis voor jongeren van 16 t/m 30 jaar naar 
de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau met paus Franciscus. Eens 
in de vijf a zes jaar is de WJD in Europa, een unieke kans dus nu de 
WJD zo dichtbij georganiseerd wordt. De WJD is met miljoenen 
jongeren het grootste jongerenevenement ter wereld en een feest 
van geloof en verschillende culturen! 
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tǊƻƎǊŀƳƳŀΥ tǊŀŀƎ ό{ŀƴǘΩ9ƎƛŘƻύΣ !ǳǎŎƘǿƛǘȊ Ŝƴ YǊŀƪŀǳ 
Op woensdag 20 juli 2016 vertrekken we per bus vanuit Haarlem naar 
Praag (Tsjechië). Hier zullen we gedurende het voorprogramma 
ǾŜǊōƭƛƧǾŜƴ ƛƴ ŜŜƴ ȅƻǳǘƘ ƘƻǎǘŜƭ Ŝƴ ƭŜǊŜƴ ǿŜ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǎŎƘŀǇ {ŀƴǘΩ9Ǝƛdio 
en elkaar beter kennen. Deze gemeenschap is ontstaan uit een groep 
studenten die vanuit hun geloof vrienden zijn geworden met de armen 
van Praag, onder wie daklozen, Romakinderen en ouderen. 
 
Op maandag 25 juli verlaten we Praag en brengen we een bezoek aan 
Auschwitz. Daarna vervolgen we onze reis naar Krakau. Hier vindt de 
WJD plaats. Daar neem je drie ochtenden deel aan het Nederlandstalig 
programma. In de middagen en avonden zijn er de jongerenfestivals 
met muziek, theater, discussie en veel meer. De hoogtepunten zijn de 
verwelkoming van de paus op donderdag en de grote avondwake op 
zaterdagavond. De WJD wordt afgesloten met een indrukwekkende 
slotviering. 
 
Prijzen 
Schrijf je in vóór ф ƳŜƛ нлмс Ŝƴ ōŜǘŀŀƭ ϵ сурΣ- Ná 9 mei 2016 betaal je  
ϵ 765,-. De reƛǎǎƻƳ ƛǎ ƛƴŎƭǳǎƛŜŦ ϵ мллΣ- sponsoring van Mgr. Punt en 
Mgr. Hendriks voor de jongeren uit bisdom Haarlem-Amsterdam. Je 
kunt je uiterlijk inschrijven t/m 5 juni 2016 via de website www.vnb.nl 
(reisnummer: PO1684).  
 
Sponsoracties 
Zit je even krap bij kas? Het 
jongerenplatform heeft een 
sponsoractie bedacht. Via het 
jongerenplatform kun je 
noveenkaarsen of flessen wijn 
met WJD-etiket goedkoop 
inkopen om deze in jouw 
parochie te verkopen. Voor meer 
informatie over deze actie stuur 
je een mailtje naar: dare2share2016@gmail.com 
 

http://www.vnb.nl/
mailto:dare2share2016@gmail.com
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Promotiebijeenkomsten 
Verspreid over het Bisdom zijn er verschillende 
promotiebijeenkomsten. Voor meer informatie neem je snel een kijkje 
op www.jongekerk.nl/promotour  
 
Reisthema:Dare2Share! 
Het thema voor de komende WJD is de zaligspreking: 'Zalig de 
barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden'. Met dit 
thema nodigt de paus ons uit om zorg te dragen voor anderen, om lief 
te hebben en al het goede dat je ontvangen hebt met anderen te 
delen. Daar van afgeleid is het thema van de bisdom reis: Dare2Share! 
Durf jij te delen? 
 
Meer informatie 
Wil jij helpen met promoten of op zoek naar promotiemateriaal? Mail 
naar info@jongbisdomhaarlem.nl  
Overige vragen kun je stellen aan Marius van der Knaap, 
jongerenwerker van het bisdom: mvanderknaap@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl  
Meer over het ontstaan van de WJD vind je op: 
www.jongekerk.nl/ontstaan-WJD 
 
 
 

 

http://jongekerk.nl/nieuwsberichten/wjd/wjd-promotour-gaat-1-november-van-start/
mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl
mailto:mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
mailto:mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
http://jongekerk.nl/wjd/ontstaan-van-de-wjd/
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Jongerenviering  Oosthuizen, 10 oktober 2015 

 

Deze jongerenviering stond  in het teken van Reaching Hand, een 
jongerenkoor uit Enkhuizen. Helaas moest het koor door ver-
schillende omstandigheden afzeggen. Gelukkig was Femke Leek 
uit de Beemster bereid om tijdens de viering te komen zingen. Zo 
zong zij onder andere het liedje Ave Maria. Het klonk prachtig! 
Hans had er voor gezorgd dat er tekst en bijpassend beeldmate-
riaal aanwezig was. Een mooi en warm geheel! 
 
Het thema van deze viering was dat inzicht en wijsheid belangrij-
ker is dan rijkdom. Het is niet makkelijker voor rijke om in Ko-
ninkrijk Gods te komen dan een ander. En dat we als Christenen 
moet waarderen dat we Christen zijn, en niet zomaar alle tradi-
ties overboord moeten gooien. Een mooi preek van pastoor Jan 
Duin. 
 
Ook was ons eigen koor aanwezig die de viering begeleiden met 
een paar mooie liedjes. Het liedje wat mij erg aansprak was 
άIŜŜǊ ¦ ōŜƴǘ ƳƛƧƴ ƭŜǾŜƴΣ мфоΦέ Als afsluiting konden alle jonge-
ren een Rozenkrans uitzoeken.  
 
Na afloop van de viering was er gelegenheid tot gezellig samen 
zijn. Boven konden we een kopje thee/ koffie nemen met veel 
keus uit heerlijk zelf gebakken versnaperingen. Het was weer om 
te smullen. 
 
Ik vond het een mooie avond van saamhorigheid, warmte en ge-
zelligheid. Iedereen bedankt die deze avond heeft georganiseerd 
met in het bijzonder Ina Bouwman. 
 

Anita Ossebaar 
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Samen met Annie mocht ik 18 oktober voorgaan. In de be-
geleidende teksten kwamen we de inspirerende woorden 
uit de  
SOEFI-cultuur tegen. Geen idee wat voor cultuur dit is, 
maar wel mooie woorden. We vroegen ons af of dit in het 
parochieblad geplaatst zou kunnen worden.  

Het heet  
 

Het gebed dat verhoord werd  

  

Ik vroeg om kracht,  
En God gaf me moeilijkheden 
Om me sterk te maken. 
  

Ik vroeg om wijsheid, 
En God gaf me problemen  
Om te leren op te lossen. 
  

Ik vroeg om voorspoed, 
En God gaf me verstand 
En spierkracht om mee te werken. 
  

Ik vroeg om moed, 
En God gaf me gevaren om te overwinnen. 
  

Ik vroeg om liefde, 
En God gaf me mensen om te helpen. 
  

Ik vroeg om gunsten, 
En God gaf me kansen. 
  

Ik ontving niets van wat ik vroeg. 
Ik ontving alles wat ik nodig had. 
 
Groeten, Sylvia de Wit (en Annie de Hollander) 
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Adventsactie werft fondsen voor concrete 
projecten in de tijd voor Kerstmis. We 
ondersteunen het hele jaar missionaire 
ondernemers en onderneemsters in 
Nederland die samenwerken met Katholieke 
gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We 
geloven in de waarde van relaties en 

kleinschalige projecten. De kernboodschap van de Adventsactie is 
"Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis". Er 
is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste 
lichtje kan de grootste duisternis verdrijven. 
 
ONZE VISIE 
²Ŝ ȊƛŜƴ ƻƴȊŜ ƪŀǘƘƻƭƛŜƪŜ ƪŜǊƪ ŀƭǎ ŜŜƴ ΨŦƻǊŎŜ ŦƻǊ ƎƻƻŘΩ ƛƴ ŘŜ ǿŜǊŜƭŘΦ 
Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om 
mensen in ontwikkelingslanden in en door de katholieke 
gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die 
missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te 
worden. 
In onze kerk houden we op zaterdag 12 december een deurcollecte 
voor deze actie. 

 

Volkskerstzang Grote Kerk 
Oosthuizen 
 
Op zondag 20 december om 19.00 uur wordt in samenwerking met 
DZKO (Dames zangkoor Oosthuizen), ZeevangsFanfare  en ons Paro-
chiekoor weer een Volkskerstzang gehouden. 
U bent van hare welkom om te komen meezingen en luisteren naar 
KERSTLIEDEREN in gezamenlijke kerstsferen. 
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Nachtkerstviering Parochie Oosthuizen in 
de grote Kerk Oosthuizen 
 
Op kerstavond 24 december, bent u welkom om het kerstfeest mee te 
vieren. Met het Parochiekoor olv. organist H. de Waart willen we sa-
men  meezingen en luisteren naar het kerstverhaal in de eucharistie-
viering. 
 

Uitnodiging 
 

Graag wil het parochiebestuur van R.K. Parochie Maria, Moeder van 
God u uitnodigen voor de Eucharistieviering ter gelegenheid van het:  
 

12½ jarig priesterjubileum van  
Pastoor Marcelo Salão Rocha.  
 
De viering zal gehouden worden op zondag 13 december 10.00 uur  
in de Nicolaaskerk te Purmerend waarin Pastoor Deken A.M. Cassee  

zal voorgaan. Na afloop is er gelegenheid voor felicitaties in de kerk, 
dit met een hapje en een drankje. 
 

PS. Uitnodiging Marcello: 
Wilt u de jubileumviering bijwonen en wilt meerijden naar 
Purmerend? Neen dan contact op met Ina Bouwman of Jan Vrolijk. 
 
 

Klaverjassen, Klaverjassen, Klaverjassen  
 

Op vrijdag 29 januari houden wij weer de jaarlijkse Klaverjasavond. 
We beginnen om 19.30 uur met de koffie. Zodat we om 20.00 uur kun-
nen beginnen met kaarten. 
Graag opgeven bij Riet Borst tel: 404986 of bij Annie Hesp 401718 
Wie heeft er nog wat voor de verloting? 
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In de verte 

klinkt het liedje  
Stille Nacht 
zal deze nacht ook  
warm en genegen zijn  
voor ieder 
zal voor ieder rust zijn 
zal Kerstmis vredig zijn 
geen oorlog ' geen ruzie' 
geen daklozen 
Hoop voor degene 
die geen uitweg zien 
verzachting voor pijn 
geen eenzaamheid 
zachtjes klinkt in de verte 
het liedje Stille Nacht 
Kerstmis is een feest 
dit is ieder gegund 
geen hoop van stenen 
maar zachtheid 
van warmte 
voor het pasgeboren kind 

 

Wist u dat? ...  
¶ Op zondag 13 december pastor Marcelo Rocha zijn 12 ½ jarig 

priesterjubileum viert? U bent welkom om 10 uur in de Nicolaas-
kerk van Purmerend. 

¶ Op zondagavond 20 december weer een Volkskerstzang wordt ge-
houden in de grote Kerk van Oosthuizen. Het begint om 19.00 uur. 
Ons Parochiekoor doet hier ook aan mee. 

¶ De Nachtmis op 24 december weer als vanouds in de grote Kerk 
wordt gehouden om 22.00 uur.    
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¶ Eerste Kerstdag is er een gezinseucharistieviering om 10.00 uur. 
We willen weer een kerstkoor samenstellen om de viering te om-
lijsten. Jong en oud is van harte welkom om mee te zingen. 

¶ De Kerkbalans gaat in januari weer van start, de vrijwilligers ko-
men weer bij u langs. 

¶ Vrijdag 29 januari de jaarlijkse Kaartavond 19.30 uur is? 

¶ U nog veel meer informatie over onze Franciscuskerk kunt vinden 
op de volgende website http://www.parochie-oosthuizen.nl/ 
 

Kerkwerk: 
23  nov. t/m  28 nov.          Mevr. R. Pronk    Mevr. B. Vrolijk 14  
dec. t/m  19 dec.          Mevr. R. Ossebaar   Mevr. I. Bouwman4    
jan. t/m   9 jan. 2016         Mevr. A. de Hoop    Mevr. T. Vrolijk25  jan. 
t/m  30 jan. 2016       Mevr. A. Vrolijk        Mevr. A. de Hollander 
Als je verhinderd bent, ruil dan tijdig met een ander. 

 
 
 

Parochieςagenda 29 nov. t/m 24 jan. 2016        
Zondag 29 november 
10.00 uur Woord en Communieviering met Amos 4 
Lektor: F. Habets, Koster: A. de Hoop 
Tiny Groenewoud-Bibo, Overl. Fam. Kaandorp-Groen, Bep de Wit- 
Zuurbier, Uit dankbaarheid bij het afgelopen jaar. 
*Koor 
 
Eerste vrijdag 4 december : 19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharis-
tieviering 
Zondag 6 december 
10.00 uur Woord en Communieviering met Amos 3 
Lektor: S. de Wit, Koster: T. Weenink 
Gerard Hoedjes, Reinier en Tine Groot-Roozendaal, Elbertus Wilhelmus 
Pronk en overl. fam. Nico de Schaaf 
*Koor 

http://www.parochie-oosthuizen.nl/


 22 

Zaterdag 12 december 
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha 
Lector; M. Kraakman, Koster: C. Hesp  
Gonda Beerepoot-Bakker, Overl. fam. deWit-Rijper. Jaap en Cilia Buis-
man-Vlaar. Uit dankbaarheid voor alle mooie dingen in 2015 
*Koor 
 

Zondag 20 december 
10.00 uur Woord en Comm.Viering met Amos 2 
Lector: I. de Schaaf, Koster: A. de Hoop 
Mevr. Beumer-Moolenschot 
*Koor 
 
Volkskerstzang 19 uur in de Grote Kerk te  Oosthuizen 
 

Donderdagavond  24 december  
22.00 uur  KERSTNACHTVIERING in de Grote Kerk van Oosthuizen met 
Pastoor L. Weel 
Lektor: Fr. Habets,  Koster :  C. Hesp, B. Maas 
Overl. fam. Snoek-Kramer, Henk Weenink, Theo en Astrid Vrolijk, 
Overl. fam. Zomer- van der Gun, Bert Zomer, 
Overl. fam. Neefjes- Bibo, Gonda Beerepoot-Bakker,  Bep de Wit-
Zuurbier, Jaap en Cilia Buisman-Vlaar, Nico de Schaaf, Nel Lof, Frans 
Debets,  Overl. fam. Bouwman-v. d. Geest. Overl fam. Kaandorp-Groen.     
*Koor 
 

Vrijdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis 
10.00 uur Gezins-viering met Pastor J. Noë 
Lektor: M. Kraakman, Koster: T. Weenink 
Elbertus Wilhelmus Pronk en overl. fam. 
 
Zondag 27 december  
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha  
Lektor: I. de Schaaf, Koster: A. de Hoop 
Gods zegen voor allen in het nieuwe jaar. 
*Koor 
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Donderdag 31 december 19 .00 uur  
Oudejaarsviering in de Rijp en in West Beemster. 
Hier is dan geen viering. 
 
2016 
Zondag 3 januari 
10.00 uur Woord en Communieviering met Amos 4 
Lektor :S. de Wit, Koster: B. Maas 
 Gerard Hoedjes 
*Koor  
 

Zaterdag 9 januari 
19.00 uur Eucharistieviering met Pastoor L. Weel 
Lektor: Fr. Habets, Koster: C. Hesp  
Jaap en Cilia Buisman- Vlaar, Overl. fam. Vrolijk-Snoek, Overl. fam. 
Snoek- Kramer 
*koor 
 

Zondag 17 januari 
10.00 uur Woord en Communieviering  
Lektor: M. Kraakman , Koster: T. Weenink 
Elbertus Wilhelmus Pronk, Bep de Wit-Zuurbier. Overl.fam. de Wit-
Rijper,  
*koor 
 

Zondag 24 januari 
10.00 uur Oecumenische Viering pastor M. Rocha 
Lektor: I. de Schaaf Koster: A. De Hoop 
Theo en Astrid Vrolijk, Mevr. Beumer-Moolenschot, Overl. fam. Kaan-
dorp-Groen 
*Koor 
 
Vrijdag 29 januari de jaarlijkse Kaartavond 19.30 uur 



 24 

 
Redactie 

René van den Brand Horninge en Annette Vrolijk 
Repro: André Konijn 

 
 

inleverdatum kopij (per e-mail) ren.brandhorninge@planet.nl 
vóór 15 januari 2016 

 
 
 

 

 

 
 


